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AYIN İZLEYİCİSİ 


programlarınız için. 


Reklamlarınız sırasında duş 
almak mümkün. 4 kişilik 
bulaşığı yıkamak da... Tabii 
reklamlar sayesinde ayakta 
duruyor olabilirsiniz, ama 
izleyiciyi bezdirmemek de lazım 
herhalde? Benim naciz fikrim, 
reklam fiyatınızı artırsanız ve 
daha az reklam alsanız, 
insanlar reklamlar sırasında 
zapping yapmaz ya da gidip 
duş almaz. Değil mi? 

TURGUT KALFAOĞLU 


Sayın Kalfaoğlu, 

Naciz ve güzel fikrinizi bir 
yıldır uygulamaya çalışıyoruz; 
ama başaramıyoruz. Neden 
derseniz, şöyle izah etmeye 
çalışayım; reklam pastası 
dediğimiz, aslında pasta süsü 
verilmiş bir kurabiye. “Ölçülen 
kanallar? olarak anılan eğlence 
kanalları, kurabiyenin dörtte 


Bu kadar muhteşem bin kanal olabilir mi? Hafta 
içinde sekizden önce eve gitmeye çalışıyorum ki 
Seinfeld'i kaçırmayayım diye (kaldı ki ikinciye 
izliyorum). Sadece Seinfeld değil ki hiçbirinden 
vazgeçemiyorum. Hele Pazar akşamları 
televizyonun başında kilit oluyorum. 10.00'dan 
geceyarısına kadar kıpırdayamıyorum. Bugün eşim 
bana ne dedi biliyor musunuz? “Ne kadar mutlu 
görünüyorsun, akşam saat yedi olsa da dizilerim 
başlasın diye can atıyorsun. Seni böyle görmek 
çok hoşuma gidiyor. İşte ben de aynı şeyi 
maçlarım başlayacağı zaman hissediyorum. Beni 
anlıyorsun değil mi?” dedi ve ekledi. “Gece 
görüşürüz.” Çok teşekkür ediyorum. Yoğun ve çok 
stresli geçen iş hayatım nedeniyle bütün gün 
somurtkan yüzümün gülmesini sağlayan kaliteli 


AYŞİN TOPAL 


pay, komşunuzun 


seyrettiği kanallara 
gidiyor. 

Genel durum böyle 
olsa da, birçok 
ajans artık 
CNBC-e'nin 
değerini anladı. 
Aralarında CNBC-e seyircisinin 
alım gücünü fark etmiş, bizzat 
CNBC-e seyircisi olmuş 

akıllı arkadaşlarımız var. 

“Peki fiyatları neden 
arttırmıyoruz? Daha az reklam 
alıp, daha çok kazanmıyoruz?” 
Satış ve Pazarlamadan sorumlu 
değerli kardeşimiz Ateş İnce 
(e-mail: ateş.inceÖntu.com.tr), 
müşterileri kırmadan gıdım 
gıdım ilerlemeye çalışıyor, ama 
çoğu zaman müşteri ve yayın 


İZLEYİCİDEN GELENLER 


yönetim arasında sıkışıyor. 


Biz sıkışmasında bir mahsur 
görmüyoruz, siz de görmeyin. 
Mail adresine tepkilerinizi 
göndermekten çekinmeyin 
(bakaret olmasın lütfen). 
Fayda etmez, reklam 
sürelerinde kısalma olmazsa, 
telefonunu, ev adresini, sırlarını 
sizlerle paylaşmaktan 
çekinmeyeceğim. Bulaşık gibi 
işlerle sizi yormak istemeyiz, 
biraz daha sabır rica ediyorum. 


Cl, 


Yetenekli. Keyfini çıkarın. 


Entegre dijital kamera. 
Sağlam performans. 
Kablosuz Bluetooth teknolojisi. 
Hepsi, şık ve tarzınıza özel 
tasarımıyla Nokia 6230'da. 
Keyfini çıkarın. 


Club 
NOKIA 


wwaw.nokia.com.tr/clubnokia 
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Reklamlarınızın başında ve 
sonunda zıplayan o manyak 
şaşı çocuğunu görmekten 
başımız döndü. Devamlı 
kanalınızı izlediğimiz için mail 
atma mecburiyetinde hissettim 
kendimi. Mümkünse ya bu 
girişi değiştirin ya da başka bir 
şey bulun... 

MUHAMMED DEMİR 


Öncelikle kanalınızın fanatik bir 
taraftarı olduğumu belirtmek 
istiyorum. Ancak son 
zamanlarda reklamlarınızın 
girişinde ve sonunda çıkan 
reklamdan nefret ediyorum. O 
zıplayan çocuğu gördüğümde 
bütün sinirlerim ayağa kalkıyor. 
Bu sadece benim görüşüm 
değil, bunu da belitmek 
isterim. Yanlış anlamayın, 
reklamların gerekli olduğunu 
biliyorum, yapabileceğiniz bir 
şey varsa ne olur yapın! 

ELÇİN EMİR 


Sayın Demir Bey, 
Değerli Elçin Hanım, 
Tepki gösterdiğiniz o çocuk, 


kapımıza bırakılan talihsiz bir 
yavrucak. Reklamlarda 
oynayarak ekmeğini 
kazanmaya çalışıyor, 
ağlamamak için de sürekli 
zıplıyor. Onunla beraber biz de 
zıplamaya başladık. 
Size garip gelebilir; ama yayın 
grubunda herkesin artık bir 
zıplama salıncağı var. 
Zıplamak bize iyi geldi, kan 
dolaşımımız hızlandı, mutluluk 
hormonu salgılamaya başladık. 
Zıplarken çalışmak çok 
eğlenceli oluyor hem de hiç 
ağlamıyoruz. İlk zamanlar 
biraz baş dönmesi ve bulantı 
olsada kısa sürede 
alışıyorsunuz. 
Herkese tavsiye ederim. 

CA 


İngiltere'de öğrenciyim ve 
geçen zamanlarda televizyonda 
The O.C. diye bir gençlik dizisi 
yayınlanmaya başladı. Bu 
dizinin Türkiye'de 
gösterilmesini eğer mümkünse 
çok isterim. 

NESRİN ÖZTÜRK 


Sayın Öztürk, 
İngiltere'de okuyup da 
Türkiye'deki akranlarınızın iyi 
bir diziden mahrum olmaması 
için gösterdiğiniz hassasiyet 
gerçekten de takdire değer. 
Fakat merak etmeyin, 
ilk kez bu vesile ile 
açıklıyoruz: The O.C. 
2004-2005 sezonunda 
CNBC-e'nin yeni dizilerinden 
biri, çok önce anlaşmasını 
yaptık. 

Gl 
Televizyon dünyasının 
takdire şayan üstadları; 
Seinfeld dediniz, 26 Mayıs 
final dediniz, bizi yıktınız. 
Tüm yayın kurulunuzla bir 
milyon dolarına iddiaya 
giriyorum ki Seinfeld'i 
bir daha yayınlamayacaksınız. 
İddiayı kaybedersem hesap 
numaranızı göndermeniz 
yeterli. ESer kazanırsam para 
istemem sizden, hepiniz 
“Newman” gibi olun derim 
başka da bir şey demem. 
Hoşçakalın... 
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Öncelikle harika bir televizyon 
kanalı olduğunuz için sizi tebrik 
etmek istiyoruz. Hayatımızda 
büyük ve çok önemli bir yer 
tutuyorsunuz. Siz olmasanız ne 
yapardık bilemiyoruz. Biz, Angel 
ve Buffy fanatiğiyiz. Diğer 
fanatikler gibi biz de Bufiy ve 
Angel'in çok geç saatlerde 
yayınlanmasından şikayetçiyiz. 
Saat 03.30'da ancak yatıyoruz 
ve sabah 06.00'da kalkıyoruz. 
Doğal olarak okulda uyuyoruz ve 
Pazartesi günleri ne yaptığımızı 
ne dediğimizi hatırlayamıyoruz. 
Lütfen bu konuda bir şeyler 
yapın... 

GİZEM KÖKSAL 


Sayın Köksal, 

“Nasıl olsa gece tekrarı var” 
diyerek Pazar akşamlarını 
CNBC-e'ye ayırmadığınıza 
göre hayatınızda o kadar da 
önemli bir yerimiz yok demek 


Kabul ettik iddianızı... aramızda mı paylaşacağız? 
EM ki. Hadi biz bir yana, akşam 
Bundan sonrasını kalabalık Evet, Seinfeld'in yayın hakları b wp li 
; yayınını kaçırmak fanatikliğe 
avukat ordumuzla daha uzun yıllar CNBC-e'de. e e Si 


de pek yakışmıyor. Fanatik 
olan, hem akşam hem gece 
izler. Hatırlatalım Buffy saat 


halledersiniz. Sadece ifadenizde o Şu günlerde ödüllü bölümleri 
muğlak bir nokta var, teredütte o ile ekrana gelmeye devam 


kaldık: Sizden Yayın ediyor. Yeni yayın döneminde 00 dali 

: i 20:00'de; Angel hemen 
Kurulu'ndaki adam başına mı de CNBC-e akışının bir yerinde A 

: ; al ardından 21:00'de. 
birer milyon dolar alacağız, mutlaka olacak. GY 
yoksa toplam 1 milyonu G.Y. i 


Tbe X-Files'ın yayın saatinin 
erkene alınması için gelen yüzlerce 
izleyici isteğine toplu yanıt: 


CNBC-e Dergi'nin 14. sayfasında 
detaylarını bulacaksınız, 

21 Haziran'da başlayacak Yaz 
Sezonu'nda The X-Files, her hafta 
Pazar akşamları 22:00'den 24:00'e 
ki bölüm üst üste CNBC-e 


ekranında olacak. 
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12 ay için 
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10.000.000 TL ödeyin, 
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teslim edelim 


© Abone Hattı 


0212680 7 0) 


© Wwww.cnbce.com 


Formu Doldur 
Faks: 0217 2 25) 48 96 


ADI ve SOYADI: —— TELEFON: (0 


) EVO İŞ DAHİLİ 


CEP TELEFONU: (0 ) — E-mail: © 


Dergiyi Teslim Almak İstediğiniz Adres: 


SEM: —— << — —. İçi POSTA KODU: İL: 


Lütfen kredi kartımdan 10.000.000 TL tahsil ediniz. (1 yıllık abonelik ücreti.) 


Mastercard 1 Visa li NO: 


Son Kullanma Tarihi: /L1 1 Güvenlik Kodu: eli le Me 


numaranın son üç hanesini yazınız.) 
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Babamla oynamak çok zevkli olacak! 


Çünkü Dockers“ pantolon sıvı lekesi tutmaz! 


DOCKERS 


dünyanın en rahat pantolonu 


Me 
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CNBC-e'DE YAZ BAŞLIYOR! 


KUZEY YARIMKÜREDE YAZ MEVSİMİNİN BAŞLADIĞI GÜN, CNBC-e DE YAZ 
DÖNEMİ'NE GEÇİYOR. YENİ YAYIN AKIŞINA GÖRE THE X-FILES DAHA ERKEN, 
ER DAHA GEÇ, COUPLING UK İSE HAFTA İÇİ HER GÜN YAYINLANACAK 


CNBC-e'de 21 Haziran'dan itibaren başlayacak 
Yaz Dönemi'nde yayın akışı yeniden belirlendi. Yeni yayın akışının en önemli özelliklerinden biri bazı ER ve The X-Files hayranlarının isteklerin karşılık bulmuş olması: Yayın saatinin erken olduğu 
eleştirisi getirilen ER yeni bölümleriyle Çarşamba 
günleri 21.00'de, yayın saatinin geç olduğu eleştirisi getirilen The X-Files ise iki bölüm üst üste gösterimiyle Pazar günleri saat 22.00'de ekranda olacak. 
Yeni bölümleriyle sürecek The X-Files'ı, saat 
24.00'te tekrar bölümleriyle Sowth Park izleyecek. 


21 HAZİRAN'DA... 


e Güneş ışınları yerel saat ile 12.00'de 
Yengeç Dönencesi'ne dik düşer. 

e Kuzey yarımkürede en uzun gündüz, en kısa 
gece yaşanır. 

© Kuzey yarımkürede yaz, güney yarım kürede 
kış mevsimi başlar. 

e Bu tarihten sonra kuzey kutbunda 6 ay 
gündüz, güney kutbunda 6 ay gece yaşanır. 

© CNBC-e'de Yaz Dönemi başlar. 


Hafta içinin en ağır topu ise, her akşam saat 
20.00'de yayınlanacak orijinal Coywplirg. Mayıs 
ayında ilk sezondan itibaren yeniden gösterimi başlayan Cowpling'in, ABD versiyonunun yayını sırasında değerini çok daha iyi anladık. Jeff'in ayrıldığı, fakat en az onun kadar ilginç bir başka karakterin “Olivir'in dahil olduğu 4. sezon bölümlerini de 
yakında CNBC-e'de izleyebileceksiniz. 

Yaz döneminde hafta içi hergün saat 19.00'da 
yayınlanacak Frasier'da normal akış sürerken, 
19.30'da yayınlanacak sitcom'lar tekrar bölümleriyle ekranda olacak. 21 Haziran haftasının sit- 


14 


e Hafta içi her gün saat 20.00'de orijinal 
Coupling ekrana gelir. 

e Bu tarihten sonra ER her Çarşamba 
21.00'de, The X-Files ise her Pazar 22.00'de 
yayınlanır. 


com'u Malcolm in the Middle, 28 Haziran haftasının sitcom'u ise According to Jim. 

Boston Public, her zamanki gün ve saatinde (Pazartesi, 21.00) normal akışını sürdürüyor; iki bölüm üst üste gösterileriyle Sezxbs'ta ise 2X1 özel 
gösterimlerede tekrar bölümleri yayınlanacak. 


A ,,c,cncec0000o00o00 0. — isa 
VEYE e eman o e Ss co Mm <E e G€ Ss G eman ConmssEr 
DEDEMAN 


BODRUM 


Perşembe günleri saat 21.00, Yaz Döneminde de Jack Bauer'in (24) ikinci sezonu 


ruyor. Yaz döneminde yeni bölümleriyle devam 
edecek Bıffy ve Angelı 22.00'de The X-Files iz- 


po 
Ss için ayrılmış durumda. oOCuma günleri liyor. 
ii) 21.00'de ise Withom A Trace'in ilginç öy- j 21 Haziran'dan itibaren hafta içi her gece, öz- 
—i külerini bir kez daha izleyeceğiz. — , İeyenler ve ilk gösteriminde kaçıranlar için ilginç 
'© 19 Haziran'da sezon finalini izleyeceği- (“© © polisiye dizi Boomtown yayında olacak. 
. . a ğ ö . — e ağ 
Ca miz The Simpsons, Eylül'de yeni bölümleri y Nickelodeon ve nostaljik çizgi filmler de yayın 
yayınlanmak üzere Yaz Dönemi boyunca © | X“ ; gününü ve saatini koruyan yapımlar arasında. 
m © : ipe 
pi hafta sonu 19.00'da ekranda olacak. Cumar- * Hafta içi her akşam saat 18.00'de ve hafta sonla- 
> tesi ve Pazar günleri saat 19.30 Yaz Dönemi rı 10.00-13.00 arasında Nickelodeon ve nostal- 
boyunca da The King of Oneens'e ait. © © jik çizgi filmler ekranda olacak. 
) gof 9 si jik çizg 
Pazar günlerinin vazgeçilmezleri Buffy > Film kuşaklarının gösterimleri ise Yaz Döneg geç 3 : ş g 
(20.00) ve Angel (21.00) yayın saatlerini ko- ay “ minde de aynı gün ve saatlerde devam etmekte. 
g yay iç 
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BUFFY 
THE 
VAMPIRE 
SLAYER 
BOSTON SCRUBS 24 WITHOUTA 
PUBLIC 2X1 TRACE ANcrr 


HOMEDİ 


USTALARA 
LMLERİ SAYGI 


sREMASI FULLER GERİLİM 
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DUBLÖRLERİN STAR 
OLDUĞU BİR GECE 


ÖDÜL TÖRENİ OLAĞANÜSTÜ BİR ŞOVA 
DÖNÜŞEN TAURUS DÜNYA DUBLÖR ÖDÜLLERİ 
9 HAZİRAN, 21.00'DE CNBC-e EKRANINDA 


Hollywood'un gelenekleri arasında önemli bir yeri olan Taurus 
World Stunt Awards - Taurus Dünya Dublör Ödülleri, beyazperdenin “yüzleri görünmeyen? kahramanlarının podyuma çıkıp kendilerini gösterdikleri neredeyse tek gün. 

En iyiler, yine profesyonel kadın-erkek dublörlerin oylarıyla belirleniyor. World Stunt Academy'ye üye olan dublörlerin katılabildikleri oylama sonucunda dereceye girenler, her yıl olduğu gibi bu 
yıl da Boğa Heykelciği'ni almaya hak kazandı. 


En İyi Kavga 

e Pirates of the Caribbean (K 
e The Rundown 

e Kill Bill Araç Kullanılan En İyi Film 
e Shanghai Knights e Bad Boys 1 

e Matrix Reloaded e Terminator NI 

e Bad Boys | 

e Cradle to the Grave 

e) Fast 2 Furious 


© 28 Days Later 
e Old School 


En İyi Yüksek İş 

e The Rundown (! 

e Once Upon A Time In Mexico 
e Ont Of Tim 

e Bad Boys | 

e Cradle to the Grave 


En İyi Dublör Koordinasyonu 
e Bad Boys ll (K 

e The Last Samurai 

e Matrix Reloaded 


TAURUS roy 


WORLD STUNT AWARDS 


En Özel Dublör 
e Italian Job (K 
e The Rundown 
e The Last Samurai 


e Seabiscuit 
e Charlies Angels 11 


En İyi Yangın 


eTbe Last Samurai (K 


e Freddy vs. Jason 
e Freddy vs. Jason 


» MAŞ 
“ 


Za 


e Terminator HI 
e ) Fast 2 Furious 


ONUR ÖDÜLLERİ 


e Yaşamboyu Onur Ödülü 
Ronnie Rondell 

e En İyi Aksiyon Film Aktörü 
Keanu Reeves 

e En İyi Aksiyon Film Yönetmeni 
Jonathan Mostow 


dir. Gk 


Dünyanın 1 numaralı 
spor içeceği. 


“HYLRAJE SI İHTİYACINI KARŞILAR 


Hiçbir şey vücuda sıvının geri kazanımını Gatorade'den.daha hızlı yapamaz. 


ZZLLEYMISM KAYBEDİLENLERİ GERİ KAZANDIRIR 


Gatorade, terle kaybedilen-sodyüm, potasyum ve klorit gibi elektrolitleri 
yeniden vücuda kazandırır ve vücut susuzluğunu giderir. 


ZEZYZEZ TEKRAR ENERJİ KAZANDIRIR 
Gatorade, içerdiği karbonhidratlarla çalışan kaslara 
daha fazla enerji verir ve sonuç olarak Zihin açıklığı sağlar. 
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588 RUE PARADIS (7 Haziran) 
Yönetmen: Henri Verneuil 
Oyuncular: Claudia Cardinale, 
Ömer Şerif, Richard Berry. 


ANGELS & INSECTS 

(14 Haziran) 

Yönetmen: Philip Haas 
Oyuncular: Mark Rylance, 
Kristin Scott Thomas, Patsy 
Kensit, Jeremy Kemp. 


JACK & SARAH (1 Haziran) 
Yönetmen: Tim Sullivan 
Oyuncular: Richard E. Grant, 
Samantha Mathis, Judi Dench. 


HIGH SPIRITS (8 Haziran) 
Yönetmen: Neil Jordan 
Oyuncular: Daryl Hannah, 
Peter 0'Toole, S. Guttenberg. 


SMALL TIME CROOKS 
(15 Haziran) 

Yönetmen: Woody Allen 
Oyuncular: Woody Allen, 
Tracu Ullman, Hugh Grant, 
Elaine May, Jon Loviiz. 


MURPAY'S ROMANCE 

(22 Haziran) 

Yönetmen: Martin Ritt 
Oyuncular: Sally Field, James 
Garner, Brian Kenwin. 


BIG TROUBLE (29 Haziran) 
Yönetmen: John Cassavettes 
Oyuncular: Peter Falk, Alan 
Arkin, Beverly D'Angelo. 
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RUSSIAN ARK (21 Haziran) 
Yönetmen: Alexander Sokurov 
Oyuncular: Sergei Dreiden, 
Maria Kuznetsova, Leonid 
Mozgovoy, David Giorgobiani. 


WAITING FOR HAPPINESS 
(28 Haziran) 

Yönetmen: Abderrahmane 
Sissako 

Oyuncular: Khatra Ould Abdel 
Kader, Maata Ould Mohamed 
Abeid, Nana Diakite. 


w a 
ANGEL & 
Böcekler üzerine 


adamın yaşadığı i 


: Robert Altman, 
Godard, Ken Russell. 


LARGENT DE POCHE 


(9 Haziran) 
Yönetmen: 


LUAPPAT (16 Haziran) 

Yönetmen: Be T 
Oyuncul 
Olivier Sitruk, Rich 


FELLİNİ SATYRICON 
(23 Haziran) 

Yönetmen: Fe 
Oyuncular 
Hiram Keller, Max 


BLUE VELVET (30 Haziran) 


Yön 


SHE-DEVIİL (3 Haziran) 
Yönetmen: Susan Seidelman 
Oyuncular: Meryl Streep, 
Roseanne Barr, Ed Begley Jr. 
Linda Hunt, Sylvia Miles 


STAND BY ME (10 Haziran) 
Yönetmen: Rob Reiner 
Oyuncular: Wil Wheaton, 
River Phoenix, Kiefer 
Sutherland, Corey Feldman. 


STANLEY & IRİS (17 Haziran) 
Yönetmen: Martin Ritt 
Oyuncular: Jane Fonda, Robert 
De Niro, Swoosie Kuriz, 
Martha Plimpton. 


THE FAVOR (24 Haziran) 
Yönetmen: Donald Petrie 
Oyuncular: Harley Jane Kozak, 
Elizabeth McGovem, Bill 
Pullman, Brad Pitt, 

Ken Wahli. 


STANLEY & IRIS İki usta oyuncu, 
Jane Fonda ve Robert De Niro. 


THE FAVOR 
Hollywood 
yıldızlarının 
ilk dönem 
oyunculuklarını 
izlemek için 

iyi bir fırsat. 


İK 


HER ŞEY OKEY, mA JZzJlmm 


Www.ok.com.tr 


“Hiç kullanmam” diyenlere. 


“xsbası İlaç Pazarlama 
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DRUGSTORE COWBOY 
(4 Haziran) 

Yönetmen: Gus Van Sant 
Oyuncular: Matt Dillon, Kelly 
Lynch, James Remar, James 
Le Gros, Heather Graham. 


THE AVIATOR (11 Haziran) 
Yönetmen: George Miller 


Oyuncular: Christopher Reeve, 


Rosanna Arguette, Jack 
Warden, Sam Wanamaker. 


THE OFFENCE (18 Haziran) 
Yönetmen: Sidney Lumet 
Oyuncular: Sean Connery, 
Trevor Howard, Vivien 
Merchant. 


NEW ROSE HOTEL (25 Haziran) 


Yönetmen: Abel Ferrara 
Oyuncular: Christopher 
Walken, Willem Dafeo, Asia 
Argento, Yoshitaka Amano. 


Paris yaşantısından kesitler. 


LOVE AT 
LARGE 
Karmaşık 
ilişkiler... 
Güzel bir 
kadın, onu 
aldatan 
sevgilisi ve 
yanlış adamın 
şindeki bir 
detektif. 


THE MODERNS 1920'lerin başdöndürücü 


LUCKY LUKE BALLAD OF 
THE DALTONS (5 Haziran) 
Yönetmen: Rene Goscinny 


Seslendirenler: Daniel Ceccaldi, 


Pierre Trabaud, Jacgues 
Balutin. 


THE WINTER PEOPLE 

(12 Haziran) 

Yönetmen: Ted Kotcheff 
Oyuncular: Kurt Russell, Kelly 
MeGillis, Lloyd Bridges, 
Mitchell Ryan. 


THUNDERBOLT & 


LIGHTFOOT (19 Haziran) 
Yönetmen: Michael Cimino 


Oyuncular: Clint Eastwood, Jeff 


Bridges, George Kennedy, 
Geoffrey Lewis. 


THE MODERNS (26 Haziran) 
Yönetmen: Clint Eastwood 

Oyuncular: Clint Eastwood, 
Meryl Streep, Annie Corley, 
Victor Slezak. 


RED KİT 


İlk animasyon filmi Daisy Town 
ve Ballad of the Daltons. 


LUCKY LUKE DAISY 
TOWN (5 Haziran) 
Yönetmen: Rene Goscinny 
Seslendirenler: Marcel 
Bozuffi, Jean Berger, Nicole 
Croisille, Pierre Trabaud. 


THE MEAN SEASON 

(12 Haziran) 

Yönetmen: Philip Borsos 
Oyuncular: Kurt Russell, 
Mariel Hamingway, Richard 
Jordan, Joe Pantoliano. 


THE BRIDGES OF 
MADISON COUNTY 

(19 Haziran) 

Yönetmen: Clint Eastwood 
Oyuncular: Clint Eastwood, 
Meryl Streep, Annie Corley. 


LOVE AT LARGE (26 Haziran) 


Yönetmen: Alan Rudolph 
Oyuncular: Tom Berenger, 
Elizabeth Perkins, Anne 
Archer, Ted Levine. 


THUNDERBOLT & LIGHTFOOT 
Michael Cimino'nun ilk yönetmenlik 
denemesinde Eastwood'un ortağı bir hippi. 


j Avaz 


I CONFESS (5 Haziran) 
Yönetmen: Alfred Hitchcock 
Oyuncular: Montgomery 
Clift, Anne Baxter, Karl 
Malden, Brian Aherne. 


DIAL M FOR MURDER 

(12 Haziran) 

Yönetmen: Alfred Hitchcock 
Oyuncular: Ray Milland, 
Grace Kelly, Robert 
Cummings, John Williams. 


TO CATCHATHIEF 

(19 Haziran) 

Yönetmen: Alfred Hitchcock 
Oyuncular: Cary Grant, 
Grace Kelly, Jessie Royce 
Landis, John Williams. 


THE TROUBLE WITH 
HARRY (26 Haziran) 
Yönetmen: Alfred Hitchcock 
Oyuncular: Edmund Gwenn, 
John Forsythe, Shirley 
MacLaine. 
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En kötü günümüz böyle olsun. 


Sağlık sigortanız Sağlığım Garanti'de olsun. 
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Russtan Ark -21Ha 


THE RUSSIAN ARK 


FESTİVALLERİN GÖZDESİ RUS YÖNETMENİN RAUSS/AN ARK'I, 90 DAKİKALIK 
TEK BİR UZUN ÇEKİMDEN OLUŞAN GÖRSEL BİR ŞÖLEN 


Meslek hayatı çeyrek yüzyıla merdiven dayadı, 
hiç durmadan çalışıyor. Yirmi üç yıla kırk film sığdırdı. Festival seyircilerinin hep gözdesiydi, ona 
Tarkovsky'nin ruhsal varisi gözüyle baktılar. Yaratıcı bir beraberlikleri olmuştu zaten, hatta Alexander Sokurov'un elinden Tarkovsky tutmuştu. Sokurov ciddiye almasa bile, belirli benzerlikleri de var- 


dı: Doğal ses ve müzik kullanımları, oyuncuların- 


da doğal bir perfomans beklemeleri ve çok 
uzun çekimler gibi; ama asıl benzerlikleri, insan 


varlığının temel sorunları ve insan ruhunun durumuyla yakından ilgilenmelerinde. Sokurovun da 
tıpkı Tarkovsky gibi, Rus ve dünya sinemasının en 


önemli yönetmenlerinden biri olduğu ise bir gerçek. 


ÖZGÜN BİR FİLM 

Festival'de onu son filmi Father and Son ile izledik. Bu ayın programında ise, bir önceki filmi Rzssian Ark var. Sinema yoluyla Si. Petersburg'daki 
Hermitage Müzesi'ne gönderdiği bir aşk mektubu. 
Müze, Rus kültürel kimliğini 20. yüzyılın felaketle- 


rinden büyük ölçüde koruyan bir Nuh'un gemisi. 


Russian Ark'ta sinema ile tiyatroyu bir araya getüriyor, enstalasyonla sergiyi de. Kamerası, niye 
orada olduğunun ve nereye gittiğinin farkında olmayan Fransız markisini izliyor. Sokurov'un sesi 
de, Beckettvari bir iç monologla 
ona eşlik ediyor; ama ses de ne- 
er olduğunun farkında değil 
sanki. 

Russian Ark'ta çeşitli dönemerden insanlar karşımıza çıkıyor, dönemlerle olaylar gelip geçiyor. Filmin akıcılığını sağlayan 
en önemli unsur ise, kalabalık 


<adrosuna rağmen Sokurov'un 
Russian Arkt'ı, iki yıllık bir hazırlığın ardından, kurgusuz ola- 


rak 90 dakikalık tek bir çekimle gerçekleştirmesi... 
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Doğrusu, Tarkovsky bile zorlanırdı. 


Sevin Okyay 


DÜNYA SİNEMASI KUŞAĞI 


Angels & Insects, Viktorya Dönemi İngiltere'sin- 
de geçen bir öykü üzerine kurulu. Aristokrat bir 
aile olan Alabasterslar, son derece garip özelliklere sahiptir. 

Şişman, solgun, kat kat beyaz kıyafetler içinde 
bulduğu ilk yere oturup kalan evin annesi, bir tür 
kraliçe arıyı anımsatmaktadır. Amazonlar'da 10 
yıl boyunca böcekler üzerine araştırma yapan 
William Adamson, bir deniz kazası sonrası Alabasterslar'a sığınınca garip gelişmeler yaşanıyor. Senaryonun yanı sıra oyuncularının performansıyla da dikkat çeken bir yapım. 


Abderrahmane Sissako'nun yönettiği Waiting 
for Happiness (Heremakono) Moritanya'nın: bir 
liman kentinde geçmekte. Okyanus ve çöl arasına sıkışmış Nouadhibou adlı kentte, genç bir 
adamın gözünden bu sıkışmışlık anlatılıyor. Afrika kültüründen çok Batı'ya ilgi duyan genç 
adamın en büyük düşü daha ilginç bir yere kaçabilmek. Gencin yaşadığı yalnızlığı geri dönüşler 
ve geleceğe göndermeler yardımıyla aktaran 
yönetmen Sissako'nun bir başka malzemesi de 
Nouadhibou kentindeki garip sosyal yaşam. 
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Karşınızda gölgesinden hızlı silah çeken silahşör; 
vahşi Batı'nın yalnız ama dertsiz kovboyu Red Kit! 
Tabii ki yanında en az onun kadar şöhretli dostları 
Düldül ve Rin Tin Tin de var; ama en önemlisi, baarda Red Kit'ten bile çok tanınan ve sekahramanın varlık sebebi kötü adamlar” 


zı coğrafya 
vilen, “her 
rolünde vahşi Batı'nın en azılı suç çetesi Dalton Biraderler! 

Takımı tamamladığımıza göre biraz işin tarihçe- 


sine dalabiliriz. Dünyanın en sevilen çizgi roman se- 


rilerinden biri olan Red Kit ya da orijinal adıyla 
Lucky Luke ilk kez 1946 yılında çıktı okurların 
karşısına. Yaratıcıları Belçikalı çizer Maurice De 
Bevere (Morris) ile Asteriks'in de yaratıcılarından 
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ÜWN EKRANDA; DÜLDÜL 
HEMEN PENCERENİN ALTINDA 
BEKLEMEKTE 


Fransız yazar Rene Goscinny olan Red Kir'i ilk sekiz yıl boyunca sadece Morris yazıp çizdi. 

İlk albümün (La Mine D'Or De Dick Digger) yayınlanış tarihi 1949, Yine aynı yıl Fransız yasaları 
uyarınca Red Kit'in adam öldürmesi yasaklandı. 
Morris ile Goscinny'nin beraber çalışmaya başladığı ilk Red Kit macerası Des Rails Sur La Prairie; bu 
ay izleyeceğimiz ilk Red Ki? animasyon filmi olan 
Daisy Town'ın tarihi ise 1971. 

Western konseptine esprili bir tavırla yaklaşan 
Red Kit, Hollywood filmlerinden bildiğimiz Amerikan tarihinin önemli olaylarının hemen hepsini işlemiştir. Oklahoma'nın yerleştirilmesinden, altına 
hücum çılgınlığına; demiryolu ağının kurulmasın- 


»f 


dan yerlilerle yaşanan çatışmalara kadar 
birçok konu Red Kit sayfalarından geçmiştir. Vahşi 
Batı'nın gerçek şahsiyetleri de: Efsane haydutlar Jes- 
se James, Billy The Kid ve Dalton Biraderler. Düldül 
(Jolly Jumper) ve Rin Tin Timi (Rantanplan) unutmak tabii ki mümkün değil. 


RED KİT EVLENECEK Mİ? 

Red Kite dair son birkaç şey söyleyelim ve 
konuyu uzatmayalım. Önceleri Red Kit'in ağzından 
asla düşmeyen ve neredeyse onun alameti farikası 
haline gelen sigarası 1983 yılından itibaren yerini bir 
çalı parçasına bıraktı. Sigara düşmanlığı ya da sağlıklı yaşam akımı; artık hangisini tercih ederseniz 
(Biz sigaralı fotoğrafını seçtik). Bir de son yıllarda 
olay yaratan Red Kirin Nişanlısı adlı macera var. 
Red Kit evlenir mi evlenmez mi gibi tartışmalara yol 
açan bu macerada onu şık nişan kıyafetleri içinde 
görüyor; ama imzayı bastığına tanık olmuyoruz. 

E, ne de olsa 'Fakir ve yalnız bir kovboy'dur o. 
Batan güneşe doğru sürerken atını hep aynı şarkıyı 
söyler. Bağlanmayı da pek sevmez! Biline. 

Emrah Kolukısa 


Öyküsünü yine 'kutsal şehri” New FÜÖLED Ni, | 


York'ta çeken Woody Allen, bu | B 
kez entelektüellerin değil, soy- li 
guncu ve dolandırıcıların dünyasını yansıtıyor 
Ray ve karısı Frenchy, soygun planları dahilin- 
de bankaya komşu bir dükkan kiralayarak 'gölge bir iş' yapmaya başlar. Hayatlarında beklemedikleri gelişmeler yaşanacaktır. 


Murphy's Romance, Sally Field'ın Oscar kazandığı Norma Rae adlı filmi de yöneten Martin 
Ritt'in imzasını taşıyor. 
Emma Moriarty, eşinden ayrıldıktan sonra, oğlunu da 
yanına alıp Arizona'ya ta&- 
şınır. Taşındığı yerde genç 
bir adam ona aşık olur, kısa 
bir süre sonra da boşandığı 
eşi çıkagelir. 


Big Trouble'in yönetmeni John Cassavettes, 


Amerikan Bağımsız Sineması'nın 

en önemli isimlerinden biri olarak 

görülüyor. Ünlü yönetmen, 'Komi- PR eğ 
ser Columbo' olarak tanıdığımız “4 v A 
Peter Falk'un da rol aldığı filmin- İ ii 
de, farklı hedefleri uğruna işbirliği 
yapan iki sigorta dolandırıcısının 


macerasını anlatılıyor. 
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USTALARIN PARLAK ÖĞRENCİSİ 


ALAN RUDOLPH 


KAÇIRMAYIN 


RUDOLPH SİNEMADA TEMPO VE ATMOSFER YARATMADAKİ BAŞARISI İLE 
TANINIYOR. KİMİ FİLMLERİNDE DENEYSEL AMAÇLI FARKLI KAMERA 
HAREKETLERİ İLE DE UÇARI YANINI SERGİLİYOR 


İki Film Birden Kuşağı'nda bu ay ünlü yönetmen — yer alıyor. 1970'lerden günümüze sinemada özgün- 
Oscar Rudolph'un oğlu ve Robert Altman'ın uzun  lüğün peşinde koşmuş olan Alan Rudolph, bu yıl İs- 
süre as ınlı fan Rudolph'ün The Mo-  tanbul 3. Uluslararası Bağımsız eFilm Festivali'ne 
derns (1988) arge (1990) adlı filmleri — karanlık bir komedi örneği olgir İhe Secret Lives of 


z 


e İİ 


aş döndürücü Paris 


rıyla yansıtıyor. Bo- 


natçı-patron ilişkilerin 

rude Stein ve Alice B.Toklas gibi sanatçı kişiliklerin gerçek öykülerinden yola çıkarak irdeliyor. 
Rudolph, kendi dünyasını sergilerken günümüz 

mekan ve zaman anlayışından uzakta, duyguları- 


etmeni. 7 


görüntüleri TPE 


ise alımlı bir kadi; onu aldatan aşığı ve 
zel dedektif üçgenindegeçen klasik bir 
inse de 1940'la t 

i. Rudolph bu 

filminde geriğğoyuncu kadrosuyla; daha önce hiç 
karşılaşmadığıtiz olağandışı karâkterleri beyazperdeye etkile biçimde aktarmayı, bilmiş. 
nden Neil Young, Du 'kara" filmde unutulmaz bifgkompozisyon sergiler- 


Rock dünyasının idollâi 
ken; Leonard Cohen, şarkiğğile ağırlığını bir kez 


daha hissettiriyor. 
Suha Çalkıvik 


* 


KAÇIRMAYIN 


ALFRED 
HITCHCOCK'S 


ICONFESS 


I CONFESS 


5 Haziran Cumartesi, 
Saat 01.00 


Yönetmen: Alfred Hitchcock 
Oyuncular: Montgomery Clift, 
Anne Baxter, Karl Malden, 
Brian Aherne. 

Yapım Yılı: 1953 

Süresi: 94 Dakika 


DIAL M FOR 
MURDER 


12 Haziran Cumartesi, 
Saat 01.00 


Yönetmen: Alfred Hitchcock 
Oyuricular: Ray Milland, Grace 
Kelly, Robert Cumminas, John 
Williams. 

Yapım Yılı: 1954 

Süresi: 104 Dakika 


TO CATCHA 
THIEF 

19 Haziran Cumartesi, 
Saat 01.00 


Yönetmen: Alfred Hitchcock 
Oyuncular: Cary Grant, Grace 
Kelly, Jessie Royce Landis, 
John Williams, Brigitte Auber. 
Yapım Yılı: 1955 

Süresi: 106 Dakika 


THE TROUBLE 
WITH HARRY 

26 Haziran Cumartesi, 
Saat 01.00 


Yönetmen: Alfred Hitchcock 
Oyuncular: Edmund Gwenn, 
John Forsythe, Shirley 
Maclaine. 

Yapım Yılı: 1955 

Süre: 105 Dakika 
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Yönetmen: Hefiri Vernetiil 
Yapim Yili: 1992 Süresi: 120 Dakika 

Hetiti Verneuil'ün otobiyografik filmi 
Mayrig'in devami niteliğindeki 588 
Rite Paradis ilk filmin bittiği tarihten 
yaklaşik 40 yil sotirasini anlatiyor. Ermehi göçmeni bir ailenin çocüğü olan 
ve Fransa'da Marsilya'ya yerleşen, 
âdini da Pierre olarak değiştiren kah- 


Yönetmeri: Philip Haas 

Yapım Yılı: 1995 Süresi: 112 Dakika 
Ünlü yazar A.S. Byatt'ın Morpho Er 
gönio adlı eserinden Philip Haas tarafindan beyazperdeye uyarlanan A/- 
gels and İnsects, 19. yüzyilda geçen 
itonik bir öyküyü anlatiyor. En büyük 
tutkusu böcekleri incelemek olan Wil 
lim bir deniz kazasi sonrasinda sây- 


Yönetmen: Alexander Sokurov 


Oyurdular: Claudia Cardinale, Ömer Şerif, Richard Berry, Diane Belleğö. 


tamaniımız artık hayli ünlü bir oyun 
yazati olmüştür. Atne ve babasi ise 
hâlâ gerçek isimleriyle Marsilya'da 
yaşamaktadır. Oğullarinin bir oöyününün galasi için Paris'e gelen çift, Pier- 
te'in onlari evi yerine beş yildizli bir 
otele yerleştirmesini hazmedemez. 


Oyuncular: Mark Rylance, Kristin Scott Thomas, Patsy Kensit, Jeremy Kemp. 


gin bir adam olan Alabaster'in yanına 
siğinir. Onun evinde kalan ve kızıyla 
aşk yaşamaya başlayan William bir 
süre sonra aristokrat ailenin karanlık 
bir sirri oldüğünü keşfedecektir. Güçlü oyüncü kadrosu ve sağlam senaryosuyla izlenmeyi hak eden bir yapım. 


Oyuncular: Sergei Dreiden, Maria Kuznetsova, Leonid Mozgovoy, David Giorgobiani. 


8 Yapım Yili: 2002 Süresi: 96 Dakika 


Birçoklarinin büyük usta Andrei Tarkovsky'nin mirasçısı olarak nitelediği 
Alexander Sokurov sinemaseverlerin 
yakından tanıdığı bir sinemacı. 

Sokürov 2002 tarihli Russian Ark ile 
bir hayli zor bir denemenin altından 
başarıyla kalkiyor. Baştan sona tek 


Yönetmen: Abderrahmane Sissako 


bir kerede, kesintisiz olarak çekilen 
Russian Ark bir müzede yapılan ilginç 
bir zaman yolculuğu olarak da niteslendirilebilir. Rus tarihinin önemli 
olaylarının canlandırıldığı film, her ne 
kadar bir gün içinde çekilmişse de hazırlıkları ve provaları aylarca sürmüş. 


Oyuncular: Khatra Ould Abdel Kader, Maata Ould Mohamed Abeid, Nana Diakite. 


Yapım Yılı: 2002 Süresi: 95 Dakika 

Nouadhibou bir tarafında okyanus, 
bir diğer tarafında çöl olan melankolik bir toprak parçasıdır. İnsanlar hep 
*bir yere giderken” geçerler buradan. 
Bu kentte yaşayanlar dünyanın dört 
bir yanından gelen insanların ardından bakarken hep bir şeylerin acısını 


duyarlar. Film, 2002'de Cannes Film 
Festivali'nde FIPRESCI Ödülü'ne layık bulunurken şöyle denmişti: 

“Sıradan hayatın içinde meydana gelebilecek duygusal ve mizahi çatışmaları son derece şiirsel bir anlatımla ifa- 


de ediyor Sissako'nun filmi 


ÖMER ŞERİF YENİDEN 


ARTIK KUMAR OYNAMIYOR, BRİÇTEN DE VAZGEÇMİŞ. AHİR ÖMRÜNDE 
SAYGIN ROLLER BULUP OYNAMAK İSTİYOR. ÇEYREK YÜZYILDIR OYNADIĞI 
'SAÇMASAPAN' FİLMLERDEN BIKMIŞ VE YALNIZLIĞA ALIŞMIŞ 


Dört yıl önce oyunculuğu bırakmıştı. “Yaşılığımda saygınlık istedim. İyi filmlerde yabancı rolleri bulmak zor. Bu roller, sadece 
korkunç filmlerde oluyor.” Artık 71 yaşında, 
huysuz bir ihtiyar olduğunu söylüyor. Arabistanlı Lawrence'da kapkara giysiler içinde sislerden çıkarak kalp çarptıran yakışıklı, esmer, genç adamdan hayli farklı. Yine de, kral 
duruşunu korumuş. Bir de ayrık dişli tebessümüyle ışıltılı, kara gözlerini. Saçlara ak 
düşmüş ama, dökülmemişler. Ömer Şerif'in 
yaşı, karizmasına zarar vermemiş. Son filmi 
Monsieur İbrahim'den de hoşnut. Artık tek 
tutkusunun bu olduğunu iddia ediyor: İyi roller bulmak. Kumara gelince, onu da bırakmış. Geçen yıl bir krupiyeye küfredip, bir polise istemiyormuş. Kadınlar mı? Hayır, teşekkürler. 
(sivildi) kafa attıktan sonra tövbe etmiş. Briç de Kırk yıl önce eşi Mısırlı aktris Faten Hamama'dan 
oynamıyor, vasat, yaşlı bir briç oyuncusu olmak ayrıldıktan sonra, yalnız yaşamaya alışmış. 


ARİSTOKRAT 
VE TUTKULU 


OYUNCULUK İÇİN YETERSİZ 
BULUNUNCA PARİS'E YERLEŞMİŞTİ, 
AMA KRISTIN SCOTT THOMAS 
YILMADI VE İNGILIZ HASTA İLE 


OSCAR'A KAVUŞTU 


Önce herkes onun Dört Nikâh bir Cenaze'deki zarif, ama duygusuz İngiliz 
kadın tipinden kurtulamayacağını sanmıştı. Neyse ki, Oscar aldığı İngiliz 
Hasta'daki aristokrat; ama tutkulu 
Katharine rolüyle bu kalıbı kırdı. 

Kristin Scott Thomas, annesinin bütün itirazlarına rağmen, sahnenin çağrısına dayanamamıştı. Oyunculuk için 
yetersiz bulununca Paris'e yerleşti, bir 
Fransızla evlendi ve oyunculuğa başladı. Sahneyi TV, onu da Fransız filmleri izledi. 
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JACK & SARAH 


Yönetmen: Tim Sullivan 


Yapım Yılı: 1995 Süresi: 105 Dakika 

Jack hayatı tam da hayal ettiği gibi giden 
başarılı bir avukattır. Sağlam adımlarla 
devam eden bir kariyeri, güzel bir karısı 
ve doğmak üzere olan bir bebeği vardır. 


1 HAZİRAN 


Ancak karısı doğum sırasında hayatını 


HIGH SPIRITS 


Yönetmen: Nei| Jordan 


Yapım Yılı: 1988 Süresi: 93 Dakika 

Neil Jordan'ın 1988 tarihli filmi High 
Spirits, fantastik korku sinemasının unsurlarını ustaca kullanarak seyirciyi ters 
köşeye yatıran nitelikli bir komedi. İrlan- 
da'da bir şato sahibi daha çok turist çek- 


SMALL TIME CROOKS 


Yönetmen: Woody Allen 


8 HAZİRAN 


Yapım Yılı: 2000 Süresi: 90 Dakika 
Her zamanki gibi güçlü bir oyuncu kad- 


rosunun yer aldığı ve her zamanki gibi 
New York'ta geçen bir Woody Allen komedisi var karşımızda: Small Time Crooks. Allen bu kez 1969 tarihli ilk filmi 


15 HAZİRAN 


MURPHY'S ROMANCE 


Yönetmen: Martin Ritt 


Yapım Yılı: 1985 Süresi: 103 Dakika 

Boşanan Emma Moriarty yanına oğlu Jake'i de alarak Arizona taşınır. Amacı burada bir at çiftliği kurmaktır. Kasabanın 
eczacısı ve en gözde bekarı Murphy Jo- 


22 HAZİRAN 


nes güzel Emma'ya ilgi duymakta; ama 


BIG TROUBLE 


Yönetmen: John Cassavettes 


Yapım Yılı: 1985 Süresi: 89 Dakika 

Birlikte çalışmaya karar veren iki sigorta 
dolandırıcısının maceralarını anlatan Big 
Trouble'da Cassavettes'in fetiş oyuncularından eski Komiser Columbo Peter Falk 
da rol alıyor. Oğlunu Yale'e göndermek 


29 HAZİRAN 


Oyuncular: Richard E. Grant, Samantha Mathis, Judi Dench, lan MeKellen, Eileen Atkins. 


kaybedince her şey bir anda tepe taklak 
olur. Biricik eşinin anısına kızına Sarah 
adını veren Jack tek başına çocuğunu yetiştirecek olmanın sorumluluğuyla yüzyüzedir artık. 


Oyuncular: Daryl Hannah, Peter O'Toole, Steve Guttenberg, Beverly D'Angelo, Jennifer Tilly. 


mek amacıyla sahte bir söylence yayar ve 
şatosunun lanetli olduğunu iddia eder. 
Hikayelere kulak asmayan iki Amerikalı 
turist şatoya gelince işlerin sanıldığından 
daha karmaşık olduğu anlaşılır. 


Oyuncular: Woody Allen, Tracu Ullman, Hugh Grant, Elaine May, Jon Lovitz. 


Take The Money And Run'da olduğu gibi soyguncuların, dolandırıcıların dünyasına dalmış ve ortaya keskin çelişkilerin, 
sınıf atlama çabalarının desteklediği birinci sınıf bir durum komedisi çıkmış. 


Oyuncular: Sally Field, James Garner, Brian Kenwin, Corey Haim. 


bu ilgisinin platonik düzeyde kalmasına 
özen göstermektedir. Emma'nın eski kocası Bobby Jack de ortaya çıkmış ve degiştiğini iddia ederek tekrar beraber olmak istediğini söylemektedir. 


Oyuncular: Peter Falk, Alan Arkin, Beverly D'Angelo, Charles Durning. 


isteyen ama bir türlü gereken parayı 
denkleştiremeyen Leonard, son çare olarak Blanche'ın ona önerdiği işbirliğini 
kabul eder ve onunla birlikte kocasını öldürmek için kolları sıvar. 


ÖFKESİ BURNUNDA 'DAME' 


JUDITH DENCH ÇABUK KIZIYOR, ÇABUK SIKILIYOR. 
AİLESİNE HER ŞEYDEN FAZLA ÖNEM VERİYOR 


İngiliz sinemasının en saygın aktrislerinden 'Dame” Judith 
Dench, öfkesi burnunda 'yaşlı” (69) bir hanım; ama öfkesinin 
bir anda başına sıçramasından çok, kendini fazlaca eleştirmekten şikayetçi. Bir de, canı hemen sıkılırmış. Klasiklerden Sitcom'lara, James Bond'lardan Vin Diesel'le oynamaya kadar her 
şeyi denemiş olması bundandır belki. Artık eskisinden de çok 
çalışıyor. - 

Sevgili eşi, aktör Michael Williams hayattayken, işlerini hep 
birbirlerine yeterince vakit ayırabilecek şekilde ayarlarmışlar. 
Çünkü Dame Dench için dünyada her şeyden, işinden de önemli olan şey, ailesi. Kısa boylu, tombulca Dench, güzellikten nasibini pek almamış olsa da güzel ve kahraman görünmenin ustası. Anketlerde hep İngiltere'nin en iyi giyinen, en hayran olunan kadını seçiliyor. En şaştığı şey ise, onca parlak performanstan sonra, Shakespeare in Love'daki sekiz dakikalık bir rolle 
Oscar alması. 


İHTİYAR ASLAN 
PETER O'TOOLE 


PETER O'TOOLE, TRAUVA'DA 
MUHTEŞEM SAVAŞ SAHNELERİ 
ARASINDA KISA ROLÜNE RAĞMEN 
DİKKATİ ÇEKMEYİ BAŞARDI 


Biz onu bu ay High Spirits'in Peter Plunkett'i 
olarak izleyeceğiz. Sinemalara ise Truva'nın 
kralı Priam sıfatıyla konuk oldu. 

Gökle denizi utandıracak mavilikteki gözlerin- 
de hâlâ melek ifadesi var. Ağır aksak bir İrlan- 
da şarkısı söyler gibi konuşuyor. Hatta Truva en 
akılda kalan sahnesini ona borçlu. Bütün o 
muhteşem savaş sahnelerine rağmen, seyircileri asıl etkileyen, onun düşman kampına, oğlunu öldürüp cesedini sürüyen Akhilleus'un çadırına gidip, ölüyü kendisine geri vermesi için yalvardığı sahne oldu. 
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Yapım Yılı: 1987 Süresi: 90 Dakika 
Birbirinden ünlü yönetmenlerin kamera 
arkasına geçip etkilendikleri bir opera- 
dan hareketle kısa bölümler çekerek 
oluşturdukları Aria, 1987 yapımı. 


|2 HAZİRAN 


Müziğin sinemaya etkilerini görmek açı- 


LUARGENT DE POCHE 


Yönetmen: François Truffaut 


Yapım Yılı: 1976 Süresi: 101 Dakika 

Yeni Dalga'nın usta ismi François Truffaut'nun imzasını taşıyan L'Azgeni De 
Poche 14 yaş civarındaki gençlerin gö- 


9 HAZİRAN 


zünden küçük kasaba hayatını ve gençlerin dertlerini anlatıyor. Karşı cinsin keş- 


LAPPAT 


Yönetmen: Bertrand Tavemier 


Yapım Yılı: 1995 Süresi: 132 Dakika 

Bertrand Tavernier 1995 yılında gerçekleştirdiği L'Appa?'da kamerasını Paris'te 
yaşayan üç gence çeviriyor. 18 yaşındaki 
Natalie bu üç gençten biri. Kolay yoldan 


16 HAZİRAN 


para kazanmanın yollarını arayan genç- 


Yönetmen: Federico Fellini 


Yapım Yılı: 1969 Oo Süresi: 108 Dakika 
İtalyan sinemasının büyük ustası Federi- 


co Fellini'nin Petronius'un anlatılarını te- 


mel alarak filme aktardığı Saiyricon grotesk anlatımıyla ünlü yönetmenin en tuhaf filmlerinden biri. Antik Roma yaşa- 


“ BLUE VELVET 


Yönetmen: David Lynch 


23 HAZİRAN 


Yapım Yılı: 1986 o Süresi: 115 Dakika 


Kabuslara yakışan atmosferi, David 
Lynch'in farklı öyküleme tekniğiyle döneminin filmleri arasından ayrılan B/xe 
Velvet yer yer rahatsız edici, kimi zaman 
anlaşılması güç ama kesinlikle önemli bir 


30 HAZİRAN 


Yönetmen: Robert Altman, Jean-Luc Godard, Nicolas Roeg, Ken Russell... 
Oyuncular: Theresa Russell, Nicola Swain, Jackson Kyle, Buck Henry. 


sından hayli ilginç bir çalışma olan film, 
farklı yönetmenlerin bakış açılarını görmek anlamında da iddialı bir yapım. 
Film, Puccini, Verdi gibi ünlü bestecilerin 
yapıtlarından parçalar barındırıyor. 


Oyuncular: Geary Desmouceaux, Jean-François Stevenin, Philippe Goldman, Syvie Grezel. 


fedilişi, aileye başkaldırı ve hayatın türlü 
beklenmedik zorlukları Truffaut'nun 
klasik anlatım kalıplarına başvurmaksızın aktardığı epizodik bir akışla anlatılmış. Güçlü, ilgi çekici, etkileyici bir film. 


Oyuncular: Marie Gillain, Olivier Sitruk, Bruno Putzulu, Richard Berry. 


ler bir plan geliştirir. Buna göre Natalie 
gece kulüplerinde gözüne kestirdiği zengin erkeklerle onların evine gitmekte ve 
daha sonra Eric ile Bruno'yu içeri alarak 
evi soymalarını sağlamaktadır. 


Oyuncular: Martin Potter, Hiram Keller, Max Born, Salvo Randone. 


mını kendine has üslubuyla anlatan Fellini'nin, Satyricon'un Antik Roma'sında 
yaşanan moral çöküntü ve kaosu 60'lı 
yılların Avrupa'sında da gördüğünü söylemek çok da abartı sayılmaz. 


Oyuncular: Kyle Macl achlan, Isabella Rossellini, Dennis Hopper, Dean Stockwell. 


yapım. Küçük bir Amerikan kasabasında 
geçen film kara filmlere özgü tonu ve havasıyla, özellikle de Dennis Hopper'ın 
canlandırdığı unutulmaz sosyopat tiplemesiyle hafızalarda yer ediyor. 


ARYA FANTEZİSİ 


ARYALARDAN ESİNLENEN US 
YÖNETMENLERİN ELİN Pr BİR 
SIRADIŞI KISA FİLME YANSIDI 


Onbir ünlü yönetmen bir araya gelmiş, bir opera filmi çekmiş. 
Her biri ünlü bir operanın bir aryasından esinlenerek kısa bir film 
yapmış. Aria'ya imza atan yönetmenlerin yaklaşımı birbirinden 
çok farklı. Franc Roddam, Tristan ile Isolde'yi günümüz Las Vegas'ına taşımış. Julian Temple'ın filminde Rigoletto, gene günümüzde, Güney California'da bir seks farsına eşlik ediyor. Fransız Yeni Dalgası'nın mimarlarından, savaş sonrasının belki de 
en etkili yönetmeni Jean-Luc Godard ise muzip bir soyutlamayla 
bize Armide'i, vücutçularla idman yaparken sunmuş. 


MARİE 
GILLAIN 


KENDİNİ TUTUCU FRANSIZLAR'A 
KABUL ETTİREBİLMESİNDE İKİ 
TEMEL NEDEN VAR: BU KÜLTÜRE 
OLAN AŞINALIĞI VE SEKSİLİĞİNİ 
SAKLAMASINI BİLMESİ 


Fransa'da doğmuş olmamasına ragmen (Belçika, 18 Haziran 1975) tam bir Fransiz gibi görünmesi ve bu kültüre kolayca'adapte'olabilmesi Fransa tarafından kabul edilmesini sagladı. Fransiz sinemaseverler için bir oöyüncünün sadece güzel ve 
seksi olması yeterli değil, zira tüm güzelliklerine 
karşın Sophie Marceau (kültüre yabancı olduğu 
SE ŞA için) ve Virginie Ledöyen (belki de “çok seksi' oldugu için) Fransızlar'a'Bir türlü tam olarak kabul ettirememişlerdi kendilerini. Alçakgönüllü, seksi; ama 
bunu çok öne çıkartmayan Marie Gillain, Fransız 
halkının gönlünde hep bir adım önde oldu. 

16 yaşında Gerard Depardieu ile birlikte rol aldı- 
8ı My Father the Hero (Mon pöre, ce höros), Marie'nin Hollywood izleyicisi tarafından da keşfini 
sağlamıştı; fakat daha çok Daniel Auteuvil'in evlatie lık kızı olarak On Guard (Le Bossu) filmiyle tanındı. 
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SHE-DEVIL 


Yönetmen: Susan Seidelman 


Yapım Yılı: 1989 Süresi: 95 Dakika 

Ünlü bir aşk romanları yazarı olan 
Mary Fisher ile sıradan, çirkin ve sevimsiz bir ev kadını olan Ruth aynı erkek için yırtıcı bir rekabete girmiştir. 
Söz konusu adam Ruth'un kocasıdır 
ve onu elinden aldığı için Mary Fis- 


3 HAZİRAN 


her'den korkunç bir intikam almaya 


, STAND BY ME 


Yönetmen: Rob Reiner 


Yapım Yılı: 1986 Süresi: 88 Dakika 

Gerilim ve korku romanlarının ünlü 
yazarı Stephen King'in Te Body adlı 
eserinden beyazperdeye uyarlanan 
Stand By Me, 1950'lerde Oergon, 
Castle Rock'da yaşayan bir grup ço- 


10 HAZİRAN 


cuğun başlarından geçenleri anlatıyor. 
Dört çocuk aralarından birinin gördü- 


STANLEY & IRIS 


Yönetmen: Martin Ritt 


| Yapım Yılı: 1990 Süresi: 100 Dakika 

Özellikle sosyal içerikli filmlerle tanınan yönetmen Martin Ritt'in son filmi 
olan Sianley & Iris, aynı ekmek fırınında çalışan iki kişinin yaşadığı ilişkiye odaklanan sıcak ve insancıl bir 
film. İki çocuğu, kız kardeşi ve işsiz 


17 HAZİRAN 


eniştesiyle yaşayan İris, kocasını kay- 


THE FAVOR 


Yönetmen: Donald Petrie 


| Yapım Yılı: 1994 Süresi: 93 Dakika 

İki çocuk annesi Kathy kocasıyla mutlu ama heyecansız bir evlilik sürdürmektedir. Emily ise bir sanat galerisi 
işletmektedir ve yakışıklı bir ressamla 
birliktedir. Her iki kadın da hayatlarında romantik bir maceranın eksikliğini hisseder. Kathy aradan yıllar geç- 


24 HAZİRAN 


36 


Oyuncular: Meryl Streep, Roseanne Barr, Ed Begley Jr., Linda Hunt, Sylvia Miles 


yeminlidir. Televizyon dünyasının sevilen yıldızı Roseanne Barr ile komedi 
filmlerinde görmeye pek alışık olmadığımız usta aktris Meryl Streep'i bir 
araya getiren She-Devil romantik komedi ile kara mizahı harmanlayan eğlenceli bir film. 


Oyuncular: Wil Wheaton, River Phoenix, Kiefer Sutherland, Corey Feldman. 


günü iddia ettiği bir cesedi bulmak 
için yola koyulur. Çocukları ilginç 
deneyimler beklemektedir. 

Gencecik bir River Phoenix ile geçtiğimiz aylarda izlediğimiz 24 dizisinin 
yıldızı Kiefer Sutherland bu nostaljik 
filmin göze batan oyuncuları. 


Oyuncular: Jane Fonda, Robert De Niro, Swoosie Kurtiz, Martha Plimpton. 


betmiş ve hâlâ onsuz yaşamaya alışamamıştır. Onunla aynı yerde çalışan 
ve yakın dostluk kurduğu Stanley'nin 
ise bir sırrı vardır: Okuma yazma bilmemektedir. Bu sırrı açığa çıkınca 
işinden kovulan Stanley derdine çare 
olması için Iriste başvuracaktır. 


Oyuncular: Harley Jane Kozak, Elizabeth McGover, Bill Pullman, Brad Pitt, Ken Wahl. 


mişse de lisedeki sevgilisi Tom'u bir 
türlü unutamamıştır. Kendisini prensip icabı evleneceği erkeğe sakladığı 
için Tom ile birlikte olamamış ve bu 
da doğrusu içinde kalmıştır. Emily'nin 
Tom'un yaşadığı Denver'a gideceğini 
öğrenince aklına bir fikir gelir. 


ROSEANNE BARR, ŞİŞMAN VE MÜTEHAKKİM 
BİR ANNE OLARAK TV'NİN KRALİÇESİ OLDU 


Kendine tip olarak küstah ve arsız kadınları seçen bir 
komedyen nasıl birinci sınıf bir star olur? Roseanne Barr, 
sırf irade gücüyle, başta fiziği olmak üzere tüm engelleri 
aşarak, güçlü ve başarılı bir kadın olmayı başardı. 

İster kendi soyadı Barr'ı, ister bir vakitler evli olduğu 
Tom Arnold'un soyadını kullansın, o tek ve yegâne Roseanne. Denver'den Hollwood'a, yükselen bir dalganın 
üzerinde ulaştı. Kendi adını taşıyan TV dizisinde, şişman 
ve mütehakkim bir anne olarak şöhrete erişti. Yaşadığı 
olayları da gösterisine aktardı. 

İzleyeceğimiz She-Devil, onun sinemada ilk filmi. 


TRAJİK BİR ÖLÜM 
RIVER PHOENİX 


RIVER PHOENİX 23 YAŞINDA “AŞIRI 
DOZDAN' ÖLDÜĞÜNDE KARDEŞİ 
JOAOUIN YANINDAYDI 


Bir dönemin en yetenekli, en beğenilen aktörü 
River Phoenix 31 Ekim 1993'te, Johnny Depp'e 
ait Viper Club'ın kaldırımında aşırı dozdan yığılıp 
öldüğünde, dört yaş küçük kardeşi Joaguin ve 
sevgilisi Samantha Mathis de yanındaydı. 

O gece bütün TV kanalları ile radyo istasyonları, Joaguin'in korku ve telaşla cankurtaran çağırmak için telefon edişini yayınladı. Joaguin, o gün 
bugün River hakkında tek kelime etmiyor. 

River, öldüğünde 23 yaşındaydı. Running on 
Empiy ile Oscar adayı olmuş, My Own Private 
Idaho'da Venedik'te En İyi Oyuncu Ödülü almış- 
t. Amerikan sinemasının masum çocuğuydu. 
Onun uyuşturucu kullanmasını bağışlamadılar. 
Kurt Gobain ilah düzeyine çıkarılırken, River unutuldu desek yeri. Biz onu 16 yaşında oynadığı 
Stand By Me ile izleyeceğiz. 
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11 HAZİRAN 
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25 HAZİRAN 
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mw DRUGSTORE COWBOY 


Yönetmen: Gus Van Sant 


Oyuncular: Matt Dillon, Kelly Lynch, James Remar, James Le Gros, Heather Graham. 


Yapım Yılı: 1989 Süresi: 96 Dakika 

Gus Van Sant'in 1989 tarihli filmi 
Drugsiore Cowboy hayatının büyük 
kısmını cezaevlerinde geçirmiş kıdemli mahkum James Fogle'ın başından 
geçen gerçek olaylar üzerine kurulu. 
Uyuşturucu bağımlısı bir grup gencin 
etrafta buldukları eczanelerin ilaçları- 


THE AVIATOR 


Yönetmen: George Miller 


nı çalarak kafayı bulmalarını anlatan 
film, gerçekçi anlatımıyla izleyiciyi 
sarsan bir yapım. Grubun lideri olan 
ve ölüm tehlikesiyle burun buruna gelince uyuşturucuyu bırakması gerektiğini anlayan Bob rolünde Matt Dillon'ı görüyoruz. 


Oyuncular: Christopher Reeve, Rosanna Arguette, Jack Warden, Sam Wanamaker. 


Yapım Yılı: 1985 Süresi: 92 Dakika 

Ernest Gann'ın romanından beyazperdeye uyarlanan The Aviator, 1928 yılında geçen heyecan dolu bir öyküyü 
anlatıyor. Washington ve Nevada eyaletleri arasında bir rota üzerinde posta 
uçağı kullanan Edgar Anscombe günün birinde uçağına Tilli Hansen 


ı THE OFFENCE 


Yönetmen: Sidney Lumet 


adında bir yolcu alır. Bu kadın, zenginlere atfedilen tüm şımarıklıkların 
vücut bulmuş halidir. 

Kalkıştan kısa bir süre sonra geçirdikleri kaza onları dağ başında yaşam savaşı vermeye itecek ve her şeyin anla- 
mı bir anda değişecektir. 


Oyuncular: Sean Connery, Trevor Howard, Vivien Merchant. 


Yapım Yılı: 1973 Süresi: 107 Dakika 

Aralarında 12 Azgry Men, Network 
ve Serpico gibi unutulmaz filmlerin de 
bulunduğu sayısız yapıma imza atan 
usta yönetmen Sidney Lumet, 1973 
tarihli The Offence'de sorgu sırasında 
bir zanlıyı öldürdüğü suçlamasıyla 
meslekten atılan bir polisin yaşadıkla- 


NEW ROSE HOTEL 


Yönetmen: Abel Ferrara 


rını anlatıyor. Sean Connery'nin en 
sevdiği filmlerinden biri olan The Of 
fence ünlü yazar John Hopkins'in 
This Story Of Yours adlı tiyatro oyunundan uyarlanmış. Film usta rejisi, 
güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla sürükleyici bir yapım. 


Oyuncular: Christopher Walken, Willem Dafeo, Asia Argento, Yoshitaka Amano. 


Yapım Yılı: 1998 o Süresi: 82 Dakika 

Cyberpunk'ın edebi ve felsefi babası 
olarak kabul edilen William Gib- 
son'ın bir kısa öyküsünden uyarlanan 
New Rose Hotel, kült yönetmen Abel 
Ferrara'nın imzasını taşıyor. Teknolojinin bir numaralı oyun olduğu ve 
kimsenin kuralları takmadığı yeni bir 


dünyada geçen filmde çok önemli bir 
genetikçi olan Hiroshi'yi ele geçirmek 
üzere ayrıntılı bir plan yapan Fox ve 
X, adamı baştan çıkarması için Sandii 
ile anlaşırlar. 100 milyon dolar peşinde olan grup, beklemedikleri bir maceraya bulaşacaktır. 


CHRISTOPHER REEVE 


TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ SÜPERMEN 


GEÇİRDİĞİ KAZAYA RAĞMEN ÇELİK BİR 
ADAMA YARAŞACAK ŞEKİLDE FELÇLE 
MÜCADELEYİ SÜRDÜRÜYOR 


Oyunculuğa 8 yaşında başladı, ilk ajansıyla 16 yaşındayken anlaştı. Televizyonda boy gösterdi, sahnede 
kendini kanıtladı; ama Christopher Reeve hep Süpermen olarak hatırlanacak. 

Mavi giysisinin rengindeki gözleri, kırmızı pelerini ile 
Çelik Adam'da da, onun gündüz hali olan beceriksiz 
gazeteci Clark Kent'te de aynı derecede inandırıcıydı. 
Dört. Süpermen filminde de o oynadı. 

1995'te attan düştü, hareket kabiliyetini tümden yitirdi; ama çelik bir adama yaraşacak şekilde,-hastalıgıyla savaşmayı sürdürüyor. 


BABASININ İZİNDEN GİDEN 
ARGENTO, OYUNCULUKTAN 
SONRA YÖNETMENLİĞE EL ATTI 


Asia Argento, İtalyan sinemasının efsanevi 
korku filmi yönetmeni Dario Argento'nun kızı 
olmanın faydasını genç yaşta gördü. Daha dokuz yaşındayken, babasının filmlerinde oynamaya başlamıştı bile. Derken babasının gölgesinden kurtuldu, bileğinin hakkıyla oyunculugunu kanıtladı. İki David di Donatello Ödülü 
(İtalyan Oscar'ı), iki de Ciack Ödülü (İtalyan Ak 
tin Küre'si) kazandı. Aynı zamanda, ülkesinin 
'en güzel yüzü' olarak tanındı. 

İtalyan olmayan yönetmenlerle de çalıştı. 
Örneğin, La Reine Margot'da (1994) Patrice 
Châreau ile ve B. Monkey'de (1998) Michael 
Radford'la. Amerikalı seyirciler onu ilk kez usta ir hırsızı oynarken tanıdı. Abel Ferrara'nın 
New Rose Hotel'i bu tanışıklığı perçinledi. 

Asia Argento babasının izinden gitti, 2000 
yılında yönetmen olarak ilk filmi, yarı otobiyografik Scarlet Diva'yı çekti. 

Şimdi senarist ve yönetmen. 
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her cumartesi 20:00 - 22:00 


Yönetmen: Rene Goscinny 


Yapım Yılı: 1978 Süresi: 79 Dakika 

Bizdeki adıyla Red Kit, orijinal adıyla 
Lucky Luke televizyon ekranlarında 
küçük ve büyük hayranlarıyla buluşmadan çok önce dünyanın en popüler 
çizgi roman kahramanlarından biriydi. Onun maceralarından hareketle 
gerçekleştirilen ikinci animasyon film 


5 HAZİRAN 


şa LUCKY LUKE DAISY TOWN 


Yönetmen: Rene Goscinny 


Yapım Yılı: 1971 Süresi: 72 Dakika 
Gölgesinden hızlı silah çeken yalnız 
kovboy Red Kit'in sinemada ilk gövde 
gösterisi olan bu animasyon film, yine 
Rene Goscinny imzalı. 

Bu kez mekan Daisy Town. Vahşi Ba- 
t'nın kendi halinde küçük bir kasabası. İşler yolunda gitse de hesapta ol- 


5 HAZİRAN 


Yönetmen: Ted Kotcheff 


WİNTER PEOPLE 
işa» Yapım Yılı: 1989 Süresi: 166 Dakika 

iğ. p — Daha çok First Blood filminin yönet- 

: meni olarak hatırladığımız Ted Kotcheffin 1989 tarihli filmi The Winter 

People, 1934 yılında yaşanan tutku 


v 


dolu bir öyküyü anlatıyor. 
Büyük bunalım sırasında kızıyla birlikte Kuzey Carolina'da bir dağ kasa- 


12 HAZİRAN 


Yönetmen: Philip Borsos 


Yapım Yılı: 1985 Süresi: 100 Dakika 
Miami Herald'deki işini bırakıp küçük bir yerel gazeteye geçen polis muhabiri Malcolm Anderson hayatından 
son derece memnundur. Artık kargaşa 
ve şiddetten ziyade biraz huzur ve sessizlik arayan Malcolm, kısa bir süre 

içinde beklentilerinin ne kadar yanlış 


, LUCKY LUKE BALLAD OF THE DALTONS saat 20:00 


THE WINTER PEOPLE saat 20:00 


THE MEAN SEASON o saat 22:00 


Seslendirenler: Daniel Ceccaldi, Pierre Trabaud, Jacgues Balutin. 


olan 1/e Ballad Of The Dalions, Red 
Kivi en az onun kadar ünlü haydut çetesiyle karşı karşıya getiren eğlenceli 
bir yapım. 

Filmin arkasında, çizgi romanın yaraucılarından biri olan Rene Goscinny'nin imzası var. 


saat 22:00 


Seslendirenler: Marcel Bozuffi, Jean Berger, Nicole Croisille, Pierre Trabaud. 


mayan bir gelişme ortalığı birbirine 
katacak gibi görünüyor: Dalton Biraderler! Hayatını Red Kit'i mahvetme- 
ye adamış Joe Dalton ve peşinden sürüklediği kardeşleri Jack, William ve 
Avarel bakalım bu kez ne gibi dalavereler çevirecek? 


Oyuncular: Kurt Russell, Kelly McGillis, Lloyd Bridges, Mitchell Ryan. 


basına taşınan Wayland Jackson, burada Collie Wright adında güzel bir 
kadınla aşk yaşar ve onunla evlenir. 
Collie'nin bir de gayrimeşru oğlu vardır. Babasının çocuğu almak istemesi 
işleri yolunda giden Collie ve Wayland için zor günlere neden olacaktır. 


Oyuncular: Kurt Russell, Mariel Hamingway, Richard Jordan, Joe Pantoliano. 


olduğunu anlayacaktır. Yazdığı haberleri beğenen ve onu kendi özel sözcüsü gibi kullanmaya karar veren bir 
seri katil Malcolm'a musallat olunca 
hayatı kabusa döner. The Mean Season genç yaşta ölen Philip Borsos'un 
yönettiği birinci sınıf bir gerilim. 


KURT RUSSELL 


BİRÇOK ÖNEMLİ ROL CANLANDIRDI 
AMA O HEP SNAKE PLISSKEN 
OLARAK HATIRLANACAK 


Hayatını Elvis'in gölgesi altında geçirdi desek yalan olmaz. İlk filmi The Travels of Jamie MePheeters'da Elvis'e tekme atan çocuğu oynamıştı. 
Sonra John Carpenter'ın aynı adlı TV filminde Elvis 
oldu. 2000 Miles to Graceland de yine Elvis'in bölgesinde geziniyordu. Kurt Russell, büyüyünce unutulmayan ender “çocuk yıldızlardan” biri. 

Hep, Bonanza dizisinin şerifi olan babası gibi 
hem aktör, hem beysbolcu olmak istemişti. 
1980'lerin başında omuzu sakatlanınca, beysbol 
hülyasını bir yana bıraktı. Komedilerin, Silkwood ve 
Winter People gibi dramatik filmlerin altından da 
alnının akıyla kalkmıştır; ama onu asıl yine Carpenter'ın yönettiği iki filmle, The Thing ve Snake Plissken'e canverdiği Escape from New York'la bir aksiyon kahramanı olarak hatırlıyoruz. 


SAĞLAM BİR KURAMSAL ALTYAPI 
VE HER TÜRLÜ ROLLE BESLENMİŞ 
CİDDİ BİR DENEYİM 


Dediğine göre, mutsuzluktan kurtulma yolunu 
oyunculukta bulan, yalnız, şişman bir genç kız 
mış. Oyunculuk eğitiminin ardından ilk kez Re 
üben, Reuben'de (1983), sarhoş şair Tom Conti'nin sevgilisini oynadı. Sonra da, adını duyuracak filme, Peter Weir'in Witness'ına hazırlanmak 
için uzun süre Amish bir aileyle yaşadı. Onu 
esas amacını gizlemekle suçladılar; ama BAFTA 
adayı olmayı da başardı. 

The Accused'da (1988), tecavüz kurbanı Jodie 
Foster'i savunan savcı olarak dikkati çekti. Bu 
filmi yapmaya, alti yıl önce evine giren iki kişinin 

ına uğradığı için karar verdiğini söylüyor. 


Miz 


Nece her cumartesi 20:00 - 22:00 
THUNDERBOLT & LIGHTFOOT 


Yönetmen: Michael Cimino 
Oyuncular: Clint Eastwood, Jeff Bridges, George Kennedy, Geoffrey Lewis. 


saat 20:00 
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Yapım Yılı: 1974 Süresi: 110 Dakika 
The Deer Hunter ve Heaven's Gate 
filmlerinin yönetmeni Michael Cimi- 


Lighiğeni a 


no'nun ilk yönetmenlik deneyimi olan 
Thunderbolt & 
drama ve komediyi bir araya getiren 


Lighifoot aksiyon, 


sürükleyici bir yol filmi. Emekli hırsız 
Thunderbolt ve canına kastederken 


19 HAZİRAN 


Yönetmen: Clint Eastwood 


i Yapım Yılı: 1995 Süresi: 128 Dakika 

Robert James Waller'in romanından 
beyazperdeye uyarlanan The Bridges 
Of Madison County, sıradan bir ev 
kadınıyla gezgin bir fotoğrafçının 
aşkını anlatıyor. lowa'ya Madison'daki ilginç köprülerin fotoğraflarını çekmek için gelen National Geographic 


19 HAZİRAN 


THE MODERNS saat 20:00 


Yönetmen: Alan Rudolph 


Yapım Yılı: 1988 Süresi: 121 Dakika 

Kendine has anlatımıyla sıkı bir hayran kitlesine sahip Amerikalı yönetmen Rudolph 1988 tarihli filmi Tbe 
Moderns'da 1920'li yılların Paris'ini 
resmediyor. Ressamlar, yazarlar, kabare kızları, şarap ve bitmeyen tartışmalar eşliğinde süren film Gertrude 


26 HAZİRAN 


Yönetmen: Alan Rudolph 


Yapım Yılı: 1989 Süresi: 136 Dakika 

Love At Large gizemli bir aşk hikaye- 
Özel detektif Harry 
Dobbs'un son müşterisi çekici ve gizemli bir kadın olan Stella Wynkows- 
ki'dir. Stella'nın Harry'den istediği, 
erkek arkadaşını izleyip ona rapor 


sini anlatıyor. 


26 HAZİRAN 


vermesidir. Derhal işe koyulan Harry 


THE BRIDGES OF MADISON COUNTY saat 22:00 


LOVE ATLARGE saat 22:00 


kaçıp arabasına sığındığı Lightfoot arkalarına bile bakmadan yola koyulurlar. Hedef Thunderbolt'un önceden 
gerçekleştirdiği bir soygunun ganimet- 
Tabii Thunderbolt'un son derece kızgın ve tehlikeli 


lerini toplamaktır. 


ortakları onları bulmadan önce. 


Oyuncular: Clint Eastwood, Meryl Streep, Annie Corley, Victor Slezak. 


fotoğrafçısı Robert Kincaid ile kocası 
ve çocukları şehir dışında olan Francesca Johnson tutkulu bir ilişki yaşarlar. Topu topu dört gün süren bu aşk 
Francesca'da yıllardır bastırılmış bazı 
özlemleri açığa çıkarırken Kincaid de 
yersiz yurtsuz hayatıyla yüzleşecektir. 


Oyuncular: Keith Carradine, Linda Fiorentino, John Lone, Wallace Shawn, Genevieve Bujold. 


Stein, Alice B. Toklas ve Ernest Hemingway gibi dönemin ünlü isimleri 
etrafında biçimleniyor. Özellikle Hemingway'in gördüğü Paris hayatını 
anlatmaya çalışan Rudolph, kostümlerinden müziklerine kadar atmosferi 
başarıyla yansıtmasını bilmiş. 


Oyuncular: Tom Berenger, Elizabeth Perkins, Anne Archer, Ted Levine. 


tüm vaktini Stella'nın sevgilisini izlerek geçirmeye başlar. Ne var ki takip 
ettiği kişi aslında takip etmesi gereken 
kişi değildir. Yanlış bir adamın peşine 
takılan detektif, bir süre sonra takip 
ettiği adamın çok daha ilginç bir hikayesi olduğunu keşfedecektir. 


CLINT 
EASIWOOD 


'İSIMSİZ ADAM" BU KEZ AVARE 
BİR HİPPIYLE KADER BİRLİĞİNE 
GİRMİŞ OLARAK KARŞIMIZDA 


2 Altmış yılı aşan meslek hayatında yok yok. 
TV'den gişe filmlerine, kovboyluktan polisliğe, 
cazdan Oscar'lı yönetmenliğe... Clint Eastwood 

Hollywood'a damgasını vuran sinemacılar- 

-« dan biri. Jeff Bridges'e ikinci Oscar adaylığı- 

“nı kazandıran Thunderbolt and Lightfoot'ta 

ise, sert kovboy imajından uzakta. 

Kore gazisi karakteri, Bridges'ın avare 
di hippisiyle kader birliği ediyor. Hatta, mecburi 'ortak'ının özgür ruhundan da nasibini almış. Bir ara, “Yapacak bir 
şey olmadığı zaman” diyor, “en iyisi yola devam etmektir”. 
Üstadın, zamanında hippilere karşı bir tür haçlı seferi ilan ettiğini 
düşünürsek, ilginç bir birleşim diyebiliriz. Ama unutmayalım ki; 

Mystic River'in sol eğilimli (ve Oscar'lı) aktörleri de sağ görüşlü sabık Carmel Belediye Başkanı'na 'hayran kalmıştı". 


ELİZABETH 
PERKİNS 


OYUNCULUĞA TİYATROYLA BAŞLADI, 
SAHNEYLE BAĞLARINI HİÇ KOPARMADI 


Hollywood'un ender esmer güzellerinden biri olan 
Elizabeth Perkins, liseden sonra oyunculuk okudu. 
Neil Simon'un Brighton Beach Memoirs'ıyla ilk kez 
sahneye çıktı. Yirmi altı yaşında ilk filmini çevirdi; ama 
yine tiyatrodan kopmadı. Çünkü About Last Night...” 
(1986), David Mamet'ın oyunu Sexual Perversity in 
Chicago'nun uyarlamasıydı. Tom Hanks'in Oscar macerasını başlatan Big'den itibaren oyunculuğuyla dikkati çekse de şöhrete, ancak Taş Devri'nin Wilma'sı 
olarak erişti. Sesini ise en son gerçek bir çizgi filmde 
duyduk. Perkins, Kayıp Balık Nemo'nun Coral'ıydı. 
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BUFFY her pazar20:00 ANGEL her pazar 21:00 


KÖTÜLERİN EN İYİSİ 
2.TUR KARŞILAŞMALARI 


BİR ARAYA GELMESİ İMKANSIZ KARAKTERLERİ BULUŞTURDUĞUMUZ ARENADAN 
SADECE BİR GALİP ÇIKACAK (Kaynak: Buffy The Vampire Magazine) 


ANGELUS 


Tabii ki artık üç değil iki kişiler. 
Angelus onları görünce “Bunlara 


alerjim var benim” diye homurdanıyor ve onlara doğru ilerliyor; 
ama Warren ve Andrew'un daha 
iyi bir fikri var. “Bir kişi eksildik”diyor Warren: “Bize katılma- 
ya ne dersin?” “Tabii ya!” diye 
tasdik ediyor Andrew. Andrew'a 


THE FİRST 


Tırnaklarını boyamakla meşgul 
olan Glory'nin pek öyle bedensiz 
seslerle uğraşacak hali yok. “Defol git, Mr. Talky” diye iç geçiriyor. “Canımı sıkıyorsun.” 

The First gözünün önünde daha 
önce öldürdüğü kişilerin görünümünü alarak belirmeye başladı- 


Hİ ğında ise Glory sevinçle ellerini 


DARK WILLOW 


Ruh ikizine bakarak başını sallayan Vampir Willow giriyor söze: 
“Son gördüğümden bu yana büyümüşsün. İlk cinayet her zaman 
en zorudur, ama en tatlısıdır da, 
katılmıyor musun?” Dark Willow'un sohbet edecek havâsı yok. 
Vampir Willow devam ediyor, 
“Tabii ki sonraki ölümlerin de 


VALİ WILKINS 

“Son derece asi bir rock'n'roli tipi 
yapmışsın kendine” diyor Vali 
Wilkins Spike'a. “Eminim kızlar 
sana deli oluyordur ama ben pek 
onayladığımı söyleyemem.” Spike 
bir sigara yakıyor ve bunun üzerine Vali kaşlarını çatıyor. “Bu son 
derece terbiyesizce bir hareket. 
Yaşam çizgini kısaltacağını garan- 


44 


NERD TRIO 


bir bakış atan Warren “Deri ceketin, kötü çocuk tipin ve karanlık 
bakışlarınla çok havalısın...” diye 
devam ediyor. Angelus sadece başını iki yana sallamakla yetiniyor. 
“O zaman bizi de havalı vampirlere döndürsen?” diye vızıldıyor 
Andrew. Gerisi hiç de hoş değil. 
KAZANAN: ANGELUS 


.GLORY 


çırpıyor ve gülüyor: “Bu oyunu 
çok sevdim!” The First son çare 
olarak kendi yeteneği ile onunkini 
birleştirip güçlerini artırmalarını 
öneriyor ama bu da işe yaramıyor. “Ben zaten bir Tanrıyım” diye 
iç çekiyor. “İkile şimdi” The First fi 
vazgeçiyor ve evine dönüyor. 
KAZANAN: GLORY 


VAMPİR WILLOW 


kendilerine has bir tatmin edicilikleri yok değil...” Dark Willow 
sözünü kesiyor: “Sıkıldım.” “Bu 
ie benim lafım!” diye kükrüyor 

>, Vampir Willow ve saldırıyor; ama 
5 bir anda kendisini büyük bir güç 
alanının etkisine girmiş buluyor. 


ü Sonrası kazık dolu. 
KAZANAN: DARK WILLOW 


SPİKE 
ti ederim sana.” “Sen yokken de 
buralardaydım ahbap” diyor Spike, “ve şunu çok iyi öğrendim ki, 
bir miktar el bombasının çözemeyeceği sorun yoktur.” Bunu söyledikten sonra paltosunun içinden 
dokuz tane el bombası çıkarıyor 


ve 5 direkt atışın ardından... 
KAZANAN: SPİKE 
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YARI FİNAL KARŞILAŞMALARI 


ANGELUS 


gg Lafın bitip kavga- 
nın başladığı bir an 
vardır... 
Gerçek bir Tanrı ile 
karşı karşıya oldugunu bilen Angelus 
susup kavgaya konsanire olması gerektiğinin de farkında. Önce “Yine 
| mi siyah? Bu geze- 
| genin nesi var?” gibi sözlerle biraz 
' dalgasını Oo geçen 
Glory de rakibinin 
bir takım sert ve ağır nesnelerle patakladığı “kullanat vampirlerden olmadığını anlıyor ve tehlikenin 
farkına varıyor. Glory balyoz gibi darbelerinden bir 
kaç tane savuruyor ve itiraf etmeli ki Angelus'a daha önce hiç yaşamadığı acıları tattırıyor; ama Angelus kavgada ayakta kalmayı bilen birisi, Glory ise 


DARK WILLOW 

“Naber Rosenberg?” 
diyor Spike neşe içinde. “Şunu itiraf etmeliyim ki bu 'yeni seni” 
daha çok sevdim.” 
Willow ise ona kibarca 
gülümsemekle yetiniyor. “Evet, Spike, hadi 
arkadaş olalım. Eski 
günleri falan yad ede- 
küçük 
yurttaki 


riz. Mesela, 
Willow'un 
odasına girdiğin geceyi 
hatırlıyor musun? Hani içindeki ses olmasa tüm kanını afiyetle içeceğin 
geceyi?” Spike'ın gülümsemesi sönüyor bir anda ve 
“Lanet olsun” diye mırıldanıyor. “Bana ve arkadaşlarıma zarar vermek istediğin zamanları hatırlıyor 
musun?” diye-soruyor Willow. 

“Artık hiçbirini sevmiyorsun” diye araya giriyor 


46 


GLORY 


pek değil. 

Kısa bir süre sonra 
Glory öfke içinde 
çığlık çığlığa bağırmaya başlıyor ve 
Angelus da onu bir 
güzel benzetiyor. 
“Buffy bile senden 
daha sertti” diye 
alay ediyor onunla 
Angelus. 
Angelus*un sözünü 
duyan Glory bir 
anda insan formu- 


na, Ben'e dönüşüyor ve heyecanla “Buffy'yi tanıyor musun” diye soruyor... Yanıtı alması mümkün olmuyor; çünkü 
sorusunu tam Angelus kafasını kopartmadan az önce sorabiliyor. Angelus yanıt vermiş olsa bile 
Glory'nin artık bu yanıtı öğrenmesi imkansız. 


KAZANAN: ANGELUS 


Spike. “Önemli değil” 
| diyor Willow. 

Spike kendini savunmaya çalışıyor: “Ama 
bir ruhum var artık.” 
“Bu da her şeyi daha 
eğlenceli hale getirecek” diyen Willow harekete geçiyor ve ellerinden çıkan büyülü 
Spike'ı 
İ duvara fırlatıyor. 


patlamalarla 


| Willow'un güçlü dar- 
İ besiyle duvarı da yıkan Spike kendisini öldürücü günışığında buluyor. 
Acı içinde kıvranan Spike ceketiyle başını örtmek istiyor; ama o anda görüyor ki kolları artık vücuduna 
bağlı değil. Son olarak 
duyulan Spike toza dönüşüyor. 
KAZANAN: DARK WILLOW 


“Lanet olsun” dediği 


Üzerine gelen büyülü, sivri bir objeden kaçan Angelus iş güce gelince Willow'a karşı ne kadar zayıf olduğunun bilincinde. Bu kavgadan tek parça çıkmak 
istiyorsa sadece bir şansı olduğunu biliyor, o da Wil 
low'un aklını karıştırmak. 

“Çok heyecan verici, değil mi?” diye sırıtıyor Wil 
lowa. “Seni öldürmek mi? Evet öyle.” diye karşılık 
veriyor Willow. “Hayır, güç” diyor Angelus. “İstesen tüm dünyayı yok edebilirsin.” “Aslında düşün- 


KÖTÜLERİN EN İYİSİ BU FANTEZİYE 
GÖRE ANGELUS! OKUDUĞUNUZ 
ÖYKÜ TAMAMEN KURMACA İDİ! 
GERÇEK BİR SAVAŞI KİM KAZANIR 
BUNU HİÇ ÖĞRENEMEYECEĞİZ! 


medim değil” diye karşılık veriyor Willow yeni bir 
büyü hazırlarken. “Neden olmasın?” diye soruyor 
Angelus, Tara da yok artık...” Willow öfkeyle Angelus'a doğru büyülerini patlatıyor ama çok dengesiz 


bir şekilde ıskalıyor. “Öldür herkesi?” diye deyam 
ediyor Angelus. “Sen ne hissediyorsan onlara hissettir. Tüm mesele bir numarayı bulmak.” Willow belli belirsiz ağlıyor: “Hiç de değil.” “Sıradaki kim peki?” diye soruyor Angelus. “Bufty? Giles? Xander? 
Geri dönüş yok artık.” Willow'un kara gözleri normale dönüyor. “Sen katilsin” diyor Angelus. *...ye 
bir kez bu yola girdin mi, hayat asla eskisi gibi olmaz.” “Ben böyle olsun istemedim, asla!” diye ağlıyor Willow, ama Angelus'un dişleri boğazına girdiği 
için daha fazla konuşamuyor. 
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hafta içi hergün 18:45 


21 HAZİRAN'DAN 


her çarşamba 21:00 


WİİNEYOYAM O 


HAND THEM A BIBLE SO THEY CAN STUDY 
FOR THE FINAL (İncil'i ver, son derse çalışsınlar): 
Hasta ölmeden hemen önce söylenen deyim. 

IF YOU DIDN'T CHART IT, TT DIDN'T HAP- 
PEN: (Test formlarını doldurmamışsan, olmamış 
demektir): Geçen ayki 'CYA' teriminin aksine, doktorun hastasını taburcu etmek için yapılması gereken testleri yapmaması, böylece hastalığı da ortaya 
çıkarmaması. 

INCOMING SCUD: Hastaneye ambulans ile getirilen kaza mağdurları. 

KNIFE AND GUN CLUB (Bıçak Silah Kulübü): 
Zenci mahallelerinde sık sık meydana gelen bıçaklanma ve silahla yaralanma vakalarından dolayı bu 
bölgelerdeki hastanelere verilen takma ad. 

LGED (Kapıdan iyi göründü'nün kısaltması): 
Şikayeti olan ama sağlıklı hastalar için söyleniyor. 
LIVER ROUND (Karaciğer turları): Cuma öğleden 
sonraları, hastanedeki hastalar ve tıp öğrencilerinin 
buluştuğu 'alkollü' eğlenceler. 

LOL: Ufak tefek yaşlı kadın 

MUTUAL OF SACRAMENT (Ölü vaftizi): Sağlık 
sigortası için kullanılıyor. 

NO CODE OR DNR (Do not resuscitate): Kahraman olma! Yetkiyi aşan kahramanlıklar yapma. 
OLD TROUT (Yaşlı alabalık): Yaşlı ancak espirili 
hastalar. 

O.SIGN (O işareti): Bilincini yitiren hastanın ağzı- 
nın açılması. 

PERE (Patlama): Apandisit;patlaması. 

PINK PUFFER (Pembe puf) Kusamayan hasta. 


PRONOUNCE (Telaffuz et): Hastanın öldüğünün 
telaffuz edilmesi. 

O SIGN (O İşareti): Ağzın, dilin dışarı sarkacak şekilde açılması. 

ROAD RASH (Asfalt alerjisi): Asfalt ya da benzeri 
sert bir zemine düşme sonucunda deride meydana 
gelen sıyrık ve yaralanmalar. 

SEND HIM REDLINE (Kırmızı şeritten gönderin): 
Hastayı hızla ve hemen acile götürün. 

SLAMMED (Duvara çarptı): Hastanın durumunun 
kötüye gitmesi. 

STOOL MAGNET (Mıknatıs): Sürekli değişik şikayetlerle hastaneye başvuran hastalık hastası kişi. 
TPA (Tıpa): Kalp krizine yol açan damardaki kan 
pıhtılaşmasını yumuşatmak için verilen ilaç. 
TRAM WRECK (Tren raydan çıktı): Birden çok 
hastalığı olan kişi. (Dün raydan çıkan tren bana 
rastladı) 

TREAT AND STREET (Bak ve gör): Anlaması 
basit durum. 

TURF (Ekmek): Bir hastanın bir departmandan 
diğerine gönderilmesi. (Dün bir hastayı ektim ve 
kardiyolojiye gönderdim.) 

UNDERDOSING (Gümüşvuruş): Hastayı öldürmeyecek şekilde verilen yüksek doz. 

WALLET BIOPSY (Cüzdan biyopsisi): Hastanın 
para durumu değerlendirilirken. 

WHEEZER (Hırıl hırıl): Astım hastası. 
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her pazar 22:00 


The X-Files ilişkiler ağı içinde, karşı gruplar arasında NSA (Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı), CIA 
ye FBI yer alıyor. 

Olayların akışı içinde Birleşmiş Milletler ve Amerikan Senatosu'nun bir bölümünün de parmağı olabileceği göndermeleri senaryoda yer alıyor. Acaba 
hükümetin amacı, gerçekten de dünyaötesi varlıklarla ilgili işbirliği faaliyetleri yürütmek olabilir mi? 

NSA, Pentagon'a bağlı ve ulusal güvenlik tehlike- 
ye düştüğü zaman devreye giren bir kurum. Olaylar 
geliştikçe NSA'in dünyaötesi yaratıkların varlığını 
sakladığı ortaya çıkacak. 

1940'larda ilk kez bu akıllı varlıklarla 
iletişim kurulduğunda, bunların dünya 
için önemli bir tehdit oluşturacağı 
düşüncesiyle BM'nin de desteği alınarak NSA bir savunma sistemi 
inşaa eder. Bu ırklarla işbirliğine 


gidilerek teknolojilerini ele geçirmek için girişimde bulunulur. 
İlerleyen bölümlerde çokuluslu 
yöneticilerden oluşan işbirlikçi 
bir grup ortaya çıkar. Bu grup, 


HÜKÜMET 


—— İİ —— 


FBI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 


SORUŞTURMA EKİBİ 

ş MULDER ———> 
NG —— scuuv 

SKINNER 


MÜTTEFİKLER 


| 


GERÇEĞİN ORTAYA 
ÇIKMASINA YARDIM EDENLER 
SENATÖR MATHESON 

LONE GUNMEN ———> 
DEEP THROAT (MUHBİR) 

MR. X (MUHBİR) 

THINKER 


KONSORSİYUM 


WELL MANICURED MAN 
DEEP THROAT —X——> 
BILL MULDER 

—«—— CIGARETTE SMOKING MAN 
STRUGHOLD 


| 


NSA-CIA 


BİREYSEL OLARAK 

ORTALIĞI KARIŞTIRANLAR 
<< — KRYCECK 

WELL MANICURED MAN 


MÜLDER VE SCULLY, SADECE AÇIKLAYAMADIKLARI OLAYLARLA 
DEĞİL, AÇIKLANMASI GÜÇ İLİŞKİLERLE DE UĞRAŞMAK ZORUNDA 


değişik ülkelerde her konumdan insanı hedefleri 
doğrultusunda yönetebilen bir Konsorsiyum'dur. 
Bir araya gelmelerinin sebebi, 1940'ta Nevada çölünde düşen bir UFO'dur. Amerikan ordusu ve dönemin bazı yöneticileri, 2. Dünya Savaşı'nın bile onlar için önemini yitirmesine neden olan bir bilgiye 
ulaşırlar: Dünyaötesi biyolojik varlıklardan oluşan 
ileri teknoloji sahibi bir ırk, dünyayı istila ederek sömürgeleştirmek istemektedir. Bu doğrultuda kendi 
savunmalarını yapılandırarak dünyayı kurtarmak 
için onlarla işbirliğine gider, onları yok edecek bir 
anti-virüs üretmeye çalışırlar. 


HERKES İŞİN İÇİNDE 

Oysa yapukları işbirliği onları beklemedikleri bir 
sonuca götürecektir. Birlikte çalıştıkları ırk, parazit 
şeklinde insanları taşıyıcı olarak kullanan bir yaşam 
yapısına sahiptir; ancak, bu ırk da evrim geçirerek 
kendi başına bir başka yarauğa dönüşmeyi başarır 
ve bu, Sendika'nın sonu olur. 

Ordu, savunma stratejileri geliştirmek için bir takım deneylerini insanlar üzerinde yaparak, hipnoz 
ile uzaylılar tarafından kaçırılma öykülerini insanla- 


ra enjekte eder. Örtbas etmek istedikleri sırları kendi korumasına alır ya da askeri yetki olmadan bilgilere ulaşma hakkı tanımaz. 


Sendika, Konsorsiyum veya sıkıyönetim ilan etmek için hazırlanan FEMA (Federal Olağanüstü 
Durum Yönetim Ajansı) ağın ne kadar içinde? 


CIA'in kimi zaman bu komplonun içinde olduğuna 
dair ipuçları var. 

3. sezonda Mulder ve Scully'yi yakalamak üzere 
gelen araçların CIA'e ait olduğu spoiler'inı vermemizde ise bir sakınca yok; nasıl olsa bu bilgi ana hikayenin çok küçük bir parçası. 


VA 


SNeseser hafta içi hergün 20:00 


SEİNFELD 


HAZİRAN AYI BOYUNCA ÖDÜLLÜ BÖLÜMLERİ 
EKRANA GELECEK SEJNFELD'İN 
AYRINTILARINDA BİR HAZİNE GİZLİ 


Son bölümünün çekilmesinin ardından yıllar geçmiş olmasına kar- 


DİZİLER 


şın, yayında olduğu ülkelerde tekrar bölümleriyle bile olsa rating listelerinde üst basamakları zorlayan Sejzfeld, CNBC-e'de sona erdi. 
Haziran ayında, Sejnfeld'in ödül almış ya da ödüle aday gösterilmiş 


bölümlerinden oluşan bir seçki izleyeceğiz. 

Seinfeld'in ayrıntılarında ciddi bir hazine gizli. Ünlü filmlere yapılan göndermeler çalışkan izleyiciler için hazırlanmış sürprizler arasında. İşte film-Seinfeld ilişkiler listesi. 


SEINFELD VE GÖNDERMELER 

(Önce filmin adı, sonra filme gönderme yapılan Seinfeld bölümü ve son olarak da ortak 
olan söz konusu sahne.) 

Cape Fear (The Bookstore) 

Leo, filmde Robert DeNiro'nun yaptığı gibi parmaklarındaki dövmelerle görünür. 
(J-E-RR-Y ve H-E-LL-O dövmeleri.) 

The Elephant Man (The Pick) 

Jerry, Tia'yla asansörde karşı karşıya 
gelince, filmdeki gibi “Ben bir hayvan 
değilim” diye bağırmaya başlar. 

The Godfather (The Bris) 

Yeni bebekleri olan çift, Kramer'den bebeğin büyükbabası olmasını istediklerinde Kramer, Marlon 
Brando gibi davranmaya başlar. 

The Godfather U 

(The Sirong Box) Kramer "Fredo (papağan) zayıf ve aptaldı” der, 
aynen filmdeki gibi. 

Midnight Cowboy (The Mom and 
Pop Store) Final sahnesinde Jerry ve Kramer, (filmin final sahnesiyle birebir) otobüsün en arkasındadır. 

The Graduate (The Millennium) 
Kız arkadaşının üvey annesi Jerry'ye vurmaktadır. Jerry, Dustin Hoffman'ı ünlü yapan repliği 
tekrarlar: “Beni ayartmaya çalışıyorsunuz!” 


21 HAZİRAN 


her pazartesi 20:30 
ANNELERİNİZİ LOIS'DEN UZAK TUTUN! 


ÇOCUK EĞİTİMİ KONUSUNDA NE KADAR BAŞARILI OLDUĞU 
TARTIŞILIR; AMA MALCOLM"IN ANNESİ LOJS'IN "CEZALANDIRMA 
KONUSUNDA SON DERECE BAŞARILI OLDUĞU KESİN! 


Malcolm in #he Middle hayranlarına göre, 
anne ve babaların diziyi izlemesi mümkün olduğunca engellenmeli. Özellikle Jane Kaczmarek tarafından canlandırılan evin annesi Loisin otoritesini sürdürmek için uyguladığı yöntemler çocukların kabusu olabilecek nitelikte. 

Ortada bir “arıza” varsa ve “arızayı çıkartan” 
belli değilse, Lois ne yapıp ne edip “suçluyu” 
buluyor ve sonra da cezalandırıyor. Resee, 
Malcolm ve Dewey başta direnseler de sonunda mutlaka biri çözülüyor ve tüm sırları *ötüyor”. 

Evin büyük oğlu Francis'in askeri okula 
gönderilmesi, ona verilen en büyük ceza oldu. 
Şimdi çocuklar zaman zaman askeri okulu arayıp ondan akıl isteseler de Francis, Lois tarafından çoktan saf dışı bırakılmış durumda. 

İşte annelerinizi Lois'den uzak tutmanız gerektiğini ispatlayan bir diyalog: 


Lois: O baktığın nedir? menin kullandığı kalemin aynısından kullanmış. 

Hal: Reese'nin okul karnesi. Geçen seferkinden Lois: Şuna bak. Kendine Aş yerine C vermiş. 
çok daha iyi. Hal: Evet, zekice. Ayrıntıya dikkat etmiş. Gerçek- 

Lois: Gerçekten mi? ten öğreniyor. İki ay ev cezası nasıl? 

Hal: Evet. Bu sefer notunu değiştirmek için öğret- Lois: Üç ay! Tuvaletleri de fırçalayacak. 


her pazartesi 100 


BOSTON PUBLIC DİYALOGLARI 


e (Harry'nin “kendini savunmak amacıyla” bir e (Steven ve Marla arasında yine gerginlik yaşanöğrenciye vurmasının ardından.) maktadır.) 

Scott: Bunun komik olduğunu Marla: İyi bir adam, iyi bir yömu düşünüyorsun? netici buna duyarlı olmalı. 
Harry: Hayır, ama seni bir yum- Steven: Ben değilim! 
rukta yere yıkmam yeterince ko- Marla: Sen şişman, kel ve asık 
yüzlüsün, bu yüzden değilsin. 

e (Scott haham kıyafetindedir.) 


Scott Guber: Şişşt... 


muk olurdu. 
e (Gwyneth Paltrow'a çok benzeyen iç öğrenciyle karşılaşınca.) 
Sheryl Holt: Şey, Gwyneth Kulübü'ne katılabilirim. 


Casusluk yapıyorum. 
Steven Harper: Görebiliyorum. 
Scott Guber: Bu çok ciddi bir 


operasyon. Steven lütfen uzaklaş! 


e (Bir cüceyi gösterir.) 
Harvey: Bu bir aldatmaca! 
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21 HAZİRAN'DAN 


her salı 21:00 


hafta içi hergün 20:00 


COUPLING UK 


İLK BÖLÜMÜNDEN İTİBAREN EKRANA GELEN COUPLING UK'İN, CNBC-e'DE 
DE YAYINLANACAK 4. SEZON ÇEKİMİNE KATILAN BİR CNBC-e 
İZLEYİCİSİNDEN MEKTUP VAR. İŞTE SETTEN GELEN HABERLER 


Bir çarşamba aksamı iş çıkışı binbir tren değiştirdikten sonra stüdyoya ulaştığımızda, içeri alınmamıza daha en az 1.5 saat olduğu halde küçük bir 
kuyruk oluşmuştu bile. Bir süre sonra görevliler eşliğinde harekete geçerek, çekimin yapılacağı stüdyoya alınıp yerlerimize yerleştirildik. 

İlk dikkatimi çeken, dizinin birçok bölümünün 
geçtiği barın küçüklüğü oldu, kameralardan mı 
yoksa bar havasını vermek için durmadan hareket 
eden çok sayıdaki figüranlar sayesinde mi bilemiyorum, ama TV'de çok daha büyük görünüyor bar. 

Herkes iyice yerleşip çekim saati yaklaştığında 
seyirciyi havaya sokmak için bir komedyen sahneye çıktı, kendisinden özür dilerim soyadını anımsayamıyorum; ama adı Rob'du ve oldukça gençti. İz- 


leyicilerden bazılarıyla şakalaşarak başladığı küçük 
gösterisine önce erkeklerden başlamak üzere oyuncuları tanıtarak ve sahneye çağırarak devam etti. 


'GERÇEKLERİ' DAHA GÜZEL 

4. sezonun ilk bölümü aynı olayların farklı gözlerden görülmesiyle ilgili ve çok hareketli. (Kimsenin keyfini bozmamak için, konu detaylarını vermemeye dikkat edeceğim.) 

Genelde tüm sahneleri ilk çekimlerde mükemmel 
tamamlamalarına karşılık, her sahneyi yaklaşık 
üçer defa çektiler. Bu arada Rob da herkesi yumuşak bir şekilde yöneterek seyirci olarak kahkahalar- 
da en iyi performansı vermemizi sağladı. 

Kadın oyuncular TV'de göründüklerinden çok 


daha güzeller. Özellikle Sally'yi oynayan Kate Isitt 
çok değişik güzellikte bir kadın, bunun üzerine tekrar çekimlerde yaptığı zekice espriler de eklenince, 
en beğendiğim karakter oldu birden bire. Jake Davenport ise sandığım kadar uzun boylu değilmiş. :) 

Tek sette çekim olan günü seçtiğimiz için şanslıydık sanırım, çünkü tekrarlara rağmen konunun 
akışını takip edebiliyorduk. Jeff yerine kadroya eklenen yeni karakter Oliver o kadar iyi oturmuş ki 


hikayeye, koyu Jeff taraftarları olmamıza rağmen 
“Aaa Jeff niye yok, dizinin tatlı salağı kim olacak 
şimdi” türü çekim öncesi sızlanmalarımızı hemen 
unuttuk. 


OLIVER, JEFF'İ ARATMAYACAK 

Konuyu anlatmamak için kendimi zor tutuyor olsam da, yeni karakterlerle ilgili bir ipucu vermeden 
geçemeyeceğim: Jeff'in “abazanlığının” ve “salaklıgının? ben diyeyim iki siz deyin üç katı: İşte size Oliver! Bizim gibi sci-fi/fantasy delileri için de hoş bir 
sürprizi var bu karakterin. (Cowpling'in yaratıcısı 
Steven Moffat'ın yeniden çekilen Dr. W4o'nun yardımcı yazarlarından biri olması bir tesadüf olmasa 
gerek.) 

Aralarda Ben Miles (Patrick) ve Gina Bellman 
(Jane) seyirciyle ve komedyenimiz Rob'la epeyce şakalaştılar, tüm ekip arasında en cana yakın olanlar 
onlardı, bilmem neden ama ben Sarah Alexander'ı 
(Susan) çok soğuk buldum. 

Seyircinin homojen bir sosyal yapıya sahip olmamasına çok şaşırdım, Cozxpling hayranı olacağını 
hiç tahmin etmeyeceğiniz bir sürü kişi vardı. Son 
derece pahalı el yapımı takım elbiseleriyle bankacılar, benzin istasyonundan çalışanlar, ai7”t iğ cool 
news internet sitesinin yaratıcısı Harry Knowles'a 


benzeyenler, 60 yaşın üzerinde teyzeler... 
3 saat 40 dakika sonra bunca zaman boyunca 


hareketsiz aynı yerde oturuyor olmamıza rağmen 
hala mutluyken, çekimler bitti. Rob tekrar teker teker oyuncuları anons etti, onlar teşekkür ettiler biz 
de çılgınca alkışladık, yeni karakter Oliver'ın çok 
alkış alması, Cowpling'in Jeff olmasa bile sezona 
bomba gibi gireceğinin kanıtı gibi. 

Bölümün bitmiş halini görmek için sabırsızlanıyorum, bakalım onca ses arasında kendi kahkahalarımı tanıyabilecek miyim? 

Bilge Demoğlu 


her salı 20:30 


AGGARDINS 
TO JIM 


JIM BELUSHKI'NİN THE SACRED 

HEARTS'LA MÜZİK YAPTIĞINI 

ANLATMIŞTIK. ŞİMDİ SIRA GELDİ 

GRUP ELEMANLARINI TANIMAYA | 


Çeşitli kulüplerde ve ABD'nin farklı yerlerinde- | 
ki etkinliklerde çalan The Sacred Hearts, ABD eski başkanı Clinton ve yardımcısı Gore da dahil | 
birçok tanınmış sima için de sahne aldı. 
36x22x36 adlı bir albümleri olan The Sacred Hearts, kalabalık bir grup. 

(Bas Gitar) The 
Blues Brothers, Sam Moore gibi 


müzisyenlerle çalışan Lerma, Becky 
Barksdale ile birlikte Howse of Blues'un kayıtlarına da katıldı. 

(Gitar) Johnny Lee, 30 yıldır sahnelerde. 2002'de Jimmie Vaughan ve Delbert MeClinton'ın 
Grammy ödüllü albümlerin- 
de de çaldı. 

(Piyano) Sacred Hearts'ın lideri Clark, 
aynı zamanda önemli bir 
şarkı sözü yazarı. 

(Saksofon - 
Besteci) Grubun en önemli bestecisi Sublettin portfolyosunda 
çok sayıda film müziği de bulunuyor. 

; (Vokal) Klasik opera eğitimi alan Julie, profesyonel olarak şarkı söylemeye 1982'de başladı. 

i 3 (Vokal - Trompet) John kendini şarkı da 
söyleyebilen bir “oyuncu” olarak 
tanımlıyor. 

€ p (Armonika-Vokal) Onu Bruce Springsteen, Etta James, Gladys Knight ve Megadeath'e sorabilirsiniz. 


ya 


ŞNBOS her çarşamba 21:00 
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b. 
FİNALİNİ İZLEYECEĞİMİZ ALLY'NİN 
ETEĞİ DİKKATİNİZİ ÇEKTİ Mİ HİÇ? 
MUHTEMELEN EVET. 


PEKİ HİKAYESİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? 


Calista Flockhart tarafından canlandırılan 
Ally Mcbeal, yayınlandığı tüm ülkelerde kamuoyu yaratmayı başardı ve dizi ekseninde çeşitli 
tartışmalar yaşandı. Bir yanda adına partiler 
düzenlendi, diğer yanda (özellikle de feminist 
çevreler tarafından) ciddi eleştiriler yöneltildi. 

Bir de her iki tarafta da olmayanlar vardı. Ne 
“çok ciddiye alıp” onu bir idol yapanlar ne de 
“çok ciddiye alıp” onu düşman ilan edenler; sadece eğlenenlerdi onlar... 

İşte “sadece eğlenenlerin” yakaladığı bir ayrınu: 

Dizinin ilk bölümlerinde Ally McBeahın etek 
boyu dikkat çekmeyecek kadar “normaldi”. Bölümler ilerledikçe ve Ally MeBeal üst üste yıkımlar yaşadıkça etek boyu kısalmaya başladı. 
Önce bu konuda hiçbir açıklama gelmedi 
Allyden. Tüm çabasına karşın hergün yeni 
düşkırıklıkları yaşıyor ve etek de kısaldıkça kısalıyordu... “Yaşadığım her hayal kırıklığı sonrasında eteğimin boyu kısalıyor olmalı” dediinde, birçok kişi bu tespiti zaten yapmıştı bile. 

Ally'yle kendini özdeşleştirenlere duyurulur; 
akşam eve döndüğünüzde yeni düş kırıklıkları 
yaşamış durumdaysanız eteğinizin boyunu ölçmeyi unutmayın. 


her perşembe 20:30 


Ne gibi sürprizler hazırlandığını 


Tüm zamanların en iyi durum ko- EE EN Frasier'ın final bölümü eleştirmenlermedilerinden biri olan Frasier, 11 se- den de tam not aldı. 


zonun ardından Mayıs ayı içinde 
ABD'de yayınlanan final bölümüyle 


sona erdi. Başrol oyuncusu Kelsey 
Grammer'ın bir Tennyson şiiri okuduğu final bölümü Frasier'ın kalitesine yakışır bir son oldu. 
Entelektüel mizah ile avam farsı- 
nın karışımı tarzıyla ABD'nin en 


uzun Soluklu dizilerinden biri olan 


56 


görmek için bir süre daha bekleyecek 
olsak da ufak ipuçları vermekte sakınca yok. Martin Crain, olaylı bir 
törenin ardından dünyaevine giriyor; 
üstelik nikah bizzat Frasier tarafından organize ediliyor. Nikah demiş- 
ken, kutsal yüzükler, maalesef Ed- 


die'nin gazabına uğrayacak. 


hafta içi hergün 19:00 


her perşembe 20:30 


"SCRUBS 


“Resmen doktor olduğum için artık 
işim çok farklı geliyor. Kendime daha 
çok güveniyorum. Lanet olsun söyleyeceğim. Kendimi doktor gibi hissediyorum. Günaydın millet!” 

Yukarıdaki sözler John 'J.D.' Dorian'a ait. Dr. John ').D.' Dorian mı de- 
: meliydik acaba? Stajyer olarak tanıdı- 
© ğımız J.D. ve arkadaşları, doktorluğa 
i adım attılar ve isimlerinin başına gelen 
iki harf ile (Dr.) yürüyüşleri bile değişti. İşte J.D. ve “belalısı Perry arasında 


geçen bir diyalog: 


- Çünkü doktorum. 


- Neden doktor önlüğü giydin? 


- Babs, herkesin poponu görmesini 
istiyorsan, kızlar gibi yap ve popona 


“POTANSİYEL ARIZA 


21 HAZİRAN'DAN 


YAZ DÖNEMİNDE TEKRAR 
BÖLÜMLER, 2X1 ÖZEL 
GÖSTERİMLERLE EKRANDA 
bir kazak bağla. (Sözünü bitirdikten sonra, dönüp yürümeye başlar. JD 
arkasından koşturmaktadır.) 

-Böyle doktor gibi görünüyorum. 

-Eski eşya satışından bir madalya 
alıp sonra herkesin kendine çavuş demesini isteyen birine benziyorsun. Çaylak, öyle adamları kimse sevmez. 

Perry'nin sözleri JD'nin çok da umurunda değil. O, beyaz önlüğünü ve yakasında doktor olduğunu gösteren 
kartı incelemeyi tercih ediyor. Turk ve 
Elliot da benzer durumda. 

Neyse ki bölüm sonunda üç “havalı” 
doktorun da havası söner ve gerçekleri 
görürler. Stajyerlik bitmiş olsa da *çaylaklık? bir süre daha devam edecektir. 


her perşembe 21:00 


KIEFER SUTHERLAND 


24'ÜN 'DÜNYAYI KURTARAN ADAMI' SUTHERLAND, YİNE OLAY ÇIKARTTI VE 
LOS ANGELES'TA ÜNLÜ AKTÖRE BİR BARIN KAPISI GÖSTERİLDİ. ÜSTELİK 


BU, İLK VUKUAT DA DEĞİL 


2#'ün gözüpek ajanı Jack Bauer'i canlandıran Kiefer Sutherland'e arkadaşlarıyla birlikte olay çıkarıtığı için “barın kapısı gösterildi”. Los Angeles'ta meydana gelen olay sonrasında hastaneye götürülen ünlü aktörün yaralanan yüzüne altı dikiş atıldı. 

Buna rağmen Sutherland, olayın gereğinden fazla 
büyütüldüğünü söyleyerek şöyle bir açıklama yaptı: 


”Bu son olay tamamen arkadaşlar arasında b 
durumdu. Orada bulunan herkes arkadaştı ve eğlen- 


r 


celi bir gece için dışarı çıkmıştık. Güreşmeye başladık ve bir parça ileri gittik sanırım. Durum abartıldı. Sadece eğleniyorduk.” 

Herhangi biri için bu açıklama yeterli olabilir; 
ama Kiefer Sutherland'in alkolle ilgili sabıkalı bir 
geçmişi olduğu düşünüldüğünde olayın bir arkadaş 


şakası mı, yoksa apaçık bir bar kavgası mı olduğuna karar vermek güç görünüyor. 


Televizyonun farklı hukuk dizilerinden V. 
ardian'da “bir yanda öyküler işlenedursun, diğer 
yanda rutin bir hayat da sürmekte. Kahramanlar 
herjnormal insanın yaptığı gibi gün içinde bar ve 
resfğrantlarda buluşuyor, yemek yiyor ve Nick Fal- 
Tüğbaşta olmak üzere sık sık da “içiyor”. 

The Incline, adını en sık duyduğumuz bar restofant Önce The Incline'a dair ayrıntıları aktarip, 
sora da yolu Nick'in oralara düşecekler için bir yemeğiçme haritası çıkartalım. 

© Birçok bölümde şahit olduğumuz gibi F & A 
“çetesinin? buluştuğu The Incline adlı bar-restorant, 
Kirk ve McGee çalışanlarının da uğrak yeri (Uoyalities, Home). 

© Tam olarak yeri hiçbir bölümde belirtilmedi; 
ancak “zamanlama mantığına göre F & A şirketine 
yürüyüş mesafesinde olması gerekiyor. 

© Bar girişte. Yemek ise arkada yeniyor. 

© İçeride bir müzik makinesi ve dans etmek içincük bir alan var. (Lolita) 
estorantta öğle ve akşam yemekleri servisi 
atBölümlerde ne tür bir mutfağı olduğuna dair 


18 HAZİRAN 


mmo ENAM ie 
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DİZİ KAHRAMANI OLMALARI, 
ACIKMAYACAKLARI ANLAMINA 
GELMEZ. İŞTE NICK FALLIN VE 
ÇEVRESİNİN YEMEK KÜLTÜRÜ 


özel bir bilgi verilmedi. Birçok bölümde hamburger 
ve kızarmış patates servisi yapıldığına göre (Men 
From tbe Boys, Home) iddialı bir mutfağı olmadığı 
tahmin edilebilir. 

© Barniaid'in adı Clarence (Men From the Boys). 

The Incline, The Guardian'da adı en sık ggçeti 
olsa da tabii ki Pittsburgh'un tek bar-restorani de 
gil. İşte The Guardian'ın yemek ve içki mekanları 
ve adlarının geçtiği bölümler: 

© The Eagle: Liberty Caddesi'nde bulufüân gay 
bar. Yargıç Smitrovich sık sık bu barda görünmek 
te. (Men From the Boys) 

© Cavalicro: Nick'in yakınlarındakif Shady Se 
de'da bir bar. Yargıç Stanton'ın evini metedeyse 
tam karşısında. (Mothers of the Disappeğted) 

© Emilio's Trattoria: İtalyan restorant Etank 
Furnari'nin öldüğü caddede bulunüyez (Feeds 
Frenzy) 

© Happy Tom's: Oakland'da Jakeimliselibir'cocukla kapıştığı bar. (Assuming the Posittom) 

ner: Burton kahye içerken; “Shan” 


non'ın hanğiiiirger yediği bar. (TESiimOrEy) 


“BÜYÜK FİNAL | 


her cumartesi 00:30 


SOUTH PARK 


“SEZON FİNALİ! 


© 21 HAZİRAN'DAN | 


her pazar 24:00 


ABD'DE YAYINLANAN POKES FUN AT JACKSON ADLI SOUTH PARK 
BÖLÜMÜNDE MICHAEL JACKSON BİR KEZ DAHA 'YARGILANDI” 


Matt Stone ve Trey Parker, gündemi bir avcı gibi 
gözleyip, Sowth Park'a malzeme çıkarımak adına 
yakaladıkları hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Mel Gib- 
son'ın yönettiği ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran The Passion of the Christ'in South Park'ta işlenmesinin ardından bu kez 'ağa” Michael Jackson 
düştü. Küçük çocuklara cinsel taciz suçlamasıyla 
gündeme gelen Michael Jackson'ın Stone ve Parker'ın elinden kurtulması zaten sürpriz olurdu. 

ABD'de yayınlanan son bölümünde Jackson, Colorado'da yaşayan tuhaf bir münzevi (dünya işlerin- 
den ilini ayağını çekmiş kimse) olarak resmedildi. 

Bıyık takıp, kendini Mr. Jefferson olarak tanıtan 


Michael Jackson, South Park çocuklarıyla sıkı arkadaş oluyor ve onları evinin arka bahçesine çağırıyor. Uyku oyunu oynamak için! Aynı bölümde 
maske takan oğlu Blanket da diğer çocuklar geldiğinde babası tarafından reddediliyor. 

Polis Jackson'ı çocuklara cinsel taciz suçlaması 
nedeniyle ararken South Park çocukları da Blanket'i kurtarmak üzere planlar yapıyor. Süperstarın 
maskesi, çizgi film kahramanı olmasının da etkisiyle parçalanmaya başlayınca düğüm de çözülüyor. 

Bölümün sürpriz sonu için bir süre bekleyeceğiz. 
Unutmamalı ki ABD'de henüz yayınlandı; bizim ise 
izleyecek bölümlerimiz beklemekte sırada. 


Si 


-€ o her cumartesi / pazar 19:30 


HATASIZ DİZİ OLMAZ 


THE KING OF OUEENS 


GERÇEKTEN KOMİK BİR DİZİ; AMA HER ŞEY KUSURSUZ ANLAMINA 
GELMİYOR. İŞTE DOUG VE AİLESİNİN 'TEKLEDİĞİ' ANLAR 


The King of Oneens oyuncuları, kurgusu, esprileriyle sınıfı geçiyor; ama bu tespitten yola çıkıp her 
şeyin kusursuz olduğunu sanmayın. “Hatasız dizi 


© Dış çekimlerde, Heffernanlar'ın evinde veran- 
da olmadığı görünüyor. Oysa birçok bölümde *ön 
verandada” olduklarını söyleyen ifadeler geçiyor. 


olmaz” diyerek, The King of Onweens'reki mantık 
hatalarını sıralıyoruz şimdi. 

© Heffernanlar'ın oturma odasında, sokak kapısının her iki yanında da cam var. Oysa evin dış cephesinin gösterildiği çekimlerde sokak kapısı köşe- 
de, yani sadece bir tarafında cam var. 

© Restaurant Row adlı bölümde Arthur, Carrie'ye Civil War adlı bir belgesel video kaset göstermektedir. Kaseti mutfak tezgahına koyan Arthur 
anlatmayı sürdürür. Bir sonraki sahnede tezgahın 
üzerinde The Great War adlı bir başka belgeselin 
kasetleri vardır. 


WITHOUTA TRACE vereme 2200 


WİTHOUT A TRACE'İN ARKASINDA ADRENALİN 
TACİRİ! BİR YAPIMCININ İMZASI VAR: 
JERRY BRUCKHEIMER 


Doğrusu Jerry Bruckheimer'ın adını, zaman zaman yürek titreten bir dizide duymak insana garip geliyor. Wi#howt a Trace”in 
kovalamacası eksik olmasa da, üstadın filmlerinde görmeye alışkın olduğumuz makineli tüfek “tarrakaları' ve patlamalarla göklere yükselen alevlerden pek nasibini almamış. 

Beverly Hills Cop (1984), Top Gun (1986) ve Days of Thunder (1990) gibi filmlerin yapımcısı, Tom Cruise ve Eddie 
Murphy gibi starların yaratıcısı, niceliği niteliğe yeğ tutmakla 
suçlanan Bruckheimer, testosteron yüklü filmleriyle tanınır daha 
çok. On dört yıl birlikte çalıştığı Don Simpson'la ilk bombalarını Flashdance ile patlatmışlardı. Ortaklık bozulduktan bir ay 


sonra Simpson kalpten öldü, Bruckheimer de adrenalin yüklü yapımlarını sürdürdü. Sinemaya geçmek için parlak fotoğrafçılık 
mesleğini tepmişti. Düşük ücretli filmlerden başlayarak bugünle- 


21 HAZİRAN'DAN 
her cuma 21:00 


re geldi, herkesinkinden önce kendi hayallerini gerçekleştirdi. 


her cumartesi / pazar 19:00 


"SEZON FİNALİ 


SIMPSONLAR'IN “TARİHİ' FARKI 


BİRÇOK ÇİZGİ FİLM KAHRAMANI, ADINI ARALARINDA SÜPER KAHRAMANLAR, 
POLİTİKACILAR DA OLAN TARİHİ KARAKTERLERDEN ALMIŞ. PEKİ YA 
SIMPSONLAR'IN ADI HANGİ TARİHİ ŞAHSİYETTEN GELİYOR DERSİNİZ 


KARAKTER ADI: CALVIN 


Bill Watterson yarattığı Calvin and Hobbes çizgi 


bantları 1985'ten itibaren 2400'den fazla gazetede 
yayınlandı. Altı yaşındaki Calvin adını, Calvinizmin babası John Calvin'den alıyor. 


KARAKTER ADI: HOBBES 

Calvin'in kaplanı ve en yakın arkadaşı Hobbes, 
dünyanın en ünlü kaplanlarından biri. Hobbes 
adını özellikle Leviathan (1951) adlı kitabıyla tanınan İngiliz filozof Thomas Hobbes'dan alıyor. 


KARAKTER ADI: DEWEY, HUEY, LOUJE 

Huey, Dewey ve Louie, Donald Duck'ın üç yeğeni. Ted Osborne ve Al Taliaferro tarafından yaratılan karakterler ilk olarak 17 Ekim 1937'de gazetede çizgi bantlarda göründü. Dewey adını, New 
York'un eski valisi Thomas Edmund Dewey'den 
alıyor; Huey, bir başka ABD'li politikacı, Louisiana 
eski valisi Huey Pierce Long'dan; Louie ise ünlü 
animatör Louie Schmitt'ten. 


KARAKTER ADI: ROBIN 

DC Comics'in süper kahramanlarından Robin, 
Batman'in yakın arkadaşlarından biri. İlk olarak 
1940'ta Detective Comics'te görünen Robin, ünlü 
kahraman Robin Hood'la aynı tarihi paylaşıyor. 
Adını da ondan almış. 


KARAKTER ADI: AYI YOĞ! 

Ayı Yogi, 1958'de Huckleberry Hound Show'da 
bir yan karakter olarak başladığı yaşamında kısa 
sürede şöhreti yakaladı ve 1961'de kendi adına hazırlanan show'un kahramanı oldu. Ayı Yogi'nin 
adı, dönemin ünlü beysbol oyuncusu Lawrence Peter “Yogi Berra'dan geliyor. 


KARAKTER ADI: NINJA KAPLUMBAĞALARI 

Kevin Eastman ve Peter Laird'in 1984'te yarattıkları Teenage Mutant Ninja Turtles, dört küçük 
ninja kaplumbağasının öykülerini anlatıyor. Her 
birinin adı da rönesans dönemine yapılan birer atıf 


niteliğinde. Ünlü ressamlar Raffaello Santi, Michelangelo Buonarroti, Donatello (Donato de Betto di 
Bardi) ve Leonardo da Vinci, Ninja kaplumbağalarının isim babaları. 


KARAKTERLERİN ADI: THE SIMPSONS 

Bu liste uzayabilir. Uzatılabilir. Sonu da gelmez 
belki. Hemen her karakterin bir tarihi bağlantısı 
var. Peki ya Simpsonlar? Sıkı durun... 

Simpsonlar, dizinin yaratıcısı Matı Groening'in 
ailesinin isimleri. Babasının adı Homer, annesinin 
adı Marge ve kızkardeşlerinin de Lisa ile Maggie. 

Diğer örneklerin yanında çok mu sönük kaldı? 

Zaten kimse Simpsonlar'ın olağanüstü birer kah- 


raman olduğunu ileri sürmüyor ki... 
Aksine onlar ABD'nin en sıradan ailesi! 


O) 


www.cnbce.com 


her salı 18:30 


SPONGEBOB SOUYARERFANTIS 


SpongeBob'un adı aslında SpongeBoy'du. Mr. 
Hillenburg yarattığı karaktere bu adı vermiş olsa da 
hesaba katmadığı bir terslikle karşılaştı. SpongeBoy, 
tescillenmiş bir marka çıktı. Bu haberin ardından 
otomobiliyle çevreyolunda gittiği sırada ise son kararını verdi, Tescillenmiş olma ihtimali bulunmayan 
bir isim bulmalıydı. İşte o sırada ünlü kahramanın 
adı çıktı ortaya: Spongebob SgwarePanis! 

Spor başta anne ve babası gibi “gerçek? bir 
illenburg bir süre sonra karakterinin 
ngerine benzemesinin daha komik olaca- 


SPONGBOB'UB 
ADI SPONGEBOY 
OLARAK 

DÜŞÜNÜLMÜŞTÜ; 
AMA HİÇ 
KİMSENİN 
BEKLEMEDİĞİ BİR 
GELİŞME OLDU 


NICKELODEON KAHRAMANLARI HAFTA 
BOYUNCA SAAT 18.00'DE, HAFTA SONU 
10.00-13.00 ARASINDA CNBC-e'DE 


ğını düşündü ve dönüşüm başladı. Haklıydı da. Şapkası, kravatı derken, Nickelodeon ailesi arasında en 
çok hayrana sahip karakterlerden biri çıktı ortaya. 
Spongeboy SguarePants'i diğer çizgi filmlerden 
farklı kılan özelliklerinden biri de Pasifik Okyanursu'nun dibinde geçiyor olması. 
Bu anlamıyla benzersiz bir proje; çünkü kentte, 


yer altında, ormanda, dağlarda ve hatta gökyüzün- 
de geçen hikayelere ragmen okyanusun dibinde bir 
kent ve hayli ilginç bir yaşam fikri çocukların karşısına ilk kez sunulmuş oldu. 


> THE MUPPET SHOW 


her cumartesi / pazar 18:30 
Dünyanın en ünlü kuklaları, eskimeyen şovlarıyla her hafta sonu 
ekranda. Tabii her show'da bir ünlüyle birlikte. 


- HEIDİ 


her cumartesi / pazar 08:00 

Alp Dağları'ından, alışık olmadığı kent yaşamına, yaşadığı her yerde masumiyetini 
korumayı başarabilen Heidi, sevgiye olan 
inancını hiç kaybetmiyor. 


- VİKİNGLER d 
her cumartesi / pazar 08:30 4 A 
Aslında onlar savaşçı bir grup; ama 
savaştan o kadar uzaklar ki çıktıkları 
seferler bir tür komediye dönüşüyor. 
Keşke her savaşçı onlar gibi olsa... 


her cumartesi / pazar 09:30 
Snoopy, evinin çatısına yatıp saatlerce düşünebilir. Charlie Brown'un da çok hareketli biri olduğu söylenemez. 


İWEETY  » 
ii Kp m 7 > 


Proje aşamasında Bob Clampett, yarattığı Tweety adlı karakterin 
vahşi, saldırgan, uzlaşmaz bir kuş olmasını planlamıştı. Yönetmen 
Freleng ve öykü yazarı Warren Foster, Tweety'nin kişiliği ile oynamaya karar verdiklerinde böylesi büyük bir değişimi öngörmüşler miydi 
bilinmez; ama 1950'den sonra Tweety sevimli bir kuşa dönüştü. 
Böylece Clampett'in “uzlaşmaz” karakter düşü, sadece Tweety 
Syivester'la birlikteyken ortaya çıkabildi. 


VA 
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CANNES FİLM FESTİVALİ'NDE ALTIN PALMİYE'Yİ FAHRENHEİT 9/11 ADLI 
BELGESELİYLE MICHAEL MOORE KAZANDI 


57. Uluslararası Cannes Film Festivali'nde Jacgues Cousteau'nun Sessiz Dümya'sından 48 yıl sonra 
ilk kez bir belgesele Altın Palmiye verildi. Beyaz Saray ile Usame Bin Ladin arasında bir bağlantı oldugunu iddia eden Michael Moore, Fahrenheit 9/11 
adlı belgeselinde ABD Başkanı George W. Bush'un 
11 Eylül saldırıları sonrasındaki tutumunu ağır bir 
dille eleştiriyor. 

Fahrenheit 9/11 adlı belgesel film, başta Disney 


olmak üzere ABD'li dağıtımcılar tarafından *dağıtıl- 


madığı” için izleyiciyle de buluşamamıştı. Kasım 
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ayında yapılacak seçimler nedeniyle dağıtımcıların 
“korkak? davrandığını söyleyen Michael Moore'un 
yardımına Cannes Film Festivali yetişti. 

İlk kez izleyici karşısına çıkan Fahrenheit 9/11, 
gösterimin ardından yaklaşık 15 dakika alkış aldı. 
Salonda bulunan Miramax'ın patronu Harvey Weinstein, “25 yıldır bir film için şahit olduğum en 
uzun alkıştı” diyerek özetliyor o anı. 

Her cuma 21.09'te NTV'de yayınlanan T/e Awful Truth adlı özgün haber programı, Michael Moore'un hicivci tarzına çok iyi bir örnek. 


JAPON USTA 'İYİ Kİ” ANİMASYONUN USTASI 


MIYAZAKI, RUHLARIN KAÇIŞI 


SÖZÜ N DE N DO N DÜ İLE KAÇIŞINA SON VERDİ 


Hayoa Miyazaki, animasyon sinemasının 
anavatanı olarak bilinen Japonya'da konusu- 
nun en sımlerinden biri 


yetkin olarak kabul 


ediliyor. Princess Mononoke adlı filminden 


sonra sinemayı bıraktığını açıklayan Mij 
ki, Haziran ayında ülkemizde de vizyona girecek olan Spirited Away (Ruhların Kaçışı) adlı 
filmiyle “sözünden döndü”. Animasyon tutkunları için sözünden dönmüş olması, animasyon 
dünyasının bir kazancı. 

Usta Japon sinemacının bir sonraki hamlesikestirmek güç; Ruhların Kaçışı'nı, Miy 
in ol i ç len önce i 
mekte fayda var. 

Ruhların Kaçışı'nda Chihiro adlı 10 yaşındaki bir 
kız çocuğunun ekseninde 
ce Harikalar D. 
rilebilir. Yolculuğa çıkmak zorunda kalan C 


re, bir tür Afrarında uyarlaması olarak değerlendi- 


Cannes'da 
başlayan aşk 


İngiliz Daily Express gazetesi- 
nin haberine göre Haziran 
” : ayında Türkiye'de de vizyona 
girecek Lost in Translation 
adlı filmin yönetmeni Sofia 
Coppola ve Kil Bil 2 ile 
gündemde olan Çuentin Tarantino, festival için 
bulundukları Cannes'da ayinı süit odayı paylaşıyor. 
Açılış günü kırmızı halıdan 
da birlikte geçen ikiliden henüz bir açıklama yapılmamasına karşın, aralarında bir aşk 
doğduğu Cannes kulislerinde günün konusu. Tarantino uzun süredir yalnız yaşıyordu, Coppola ise 
Spike Jonze ile geçen sene ayrılmalarından bu yana yalnızdı. 


2 


ailesi, yol boyunca fantastik durumlarla yüz yüze 
gelecek. Animasyon ustası Miyazaki, yine çocuklar 
kadar yetişkinlerin de ilgisini çekecek bir yapım 
kad tişkinl de ilg çekecek 


koymuş ortaya. 


Singapur'da yayına başlaması planlanan bir reality şovda dünyanın çeşitli ülkelerinden gelmiş 10 
çift en çabuk hamile kalmak ve çocuk sahibi olmak? 
için yarışacak. Detayları tam olarak belirlenmemekle birlikte yarışmanın ana hedefi, yarışma günü “ha- 


mile olmayan” çiftlerin en kısa sürede hamilelik tes- 


tinde “pozitif?” sonucuna ulaşmaları. Dokuz 


j 


yabancı, bir Singapurlu çiftten oluşan yarışmacılar günlük hayatlarına 
devam edecek; ama günlük 


hayatları her dakika ka- 


meralarla izlenecek. 


(Singapur üzerine bilgi 
Singapur'da 2003 
yılı için yapılan araştırma- 


NOİU: 


da çiftlerin yılda ortalama 
96 kez ilişkiye girdikleri ve 


aynı yıl içinde 1965'ten bu yaş 


na en düşük doğum oranı yaşan- 
2003'te doğan be- 


bek sayısı sadece 37 


dığı belirtiliyor. 
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U.N.K.L.E. 


VAKASI 


PHONEM MÜZİK FESTİVALİNİN. KONUĞU OLARAK İSTANBUL'A GELEN 
UNKLE ÜYELERİNDEN JAMES LAVALLE, RADYO EKSENİN SORULARINI 
YANITLADI. SON ALBÜMLERİNİ VE PROJELERİNİ ANLATTI 


1994 yılında kurulmuş bir grup için biraz geç bir 
soru olabilir; fakat bu Radyo Eksem'e ilk konuk 
oluşunuz... U.N.K:L-E.'ın berbangi bir açılımı veya 
hikayesi var mı? 

© zamanlar ortağım olan Tim Goldsworthy (şu 
anda Rapture'ın kayıtlarını yapan DFA Plak Şirketende) ile okuldayken 60'lı yılların televizyon şov: 
ları olurdu. Bır de Unkle adında ki televizyon şovu 
vardı ve bizde o adam gibi olmak isterdik İsim 
böyle ortaya çikti. 


Psyehce Fiction ve Never Never'Land albümleri 
arasında neredeyse beş yıl var. Bu geçen süreden ve 
Never Never FPand'ın oluşumundan bahsedebilir 
WUSİNİZE 

Richard (File) ve benim birlikte çalışıp yeni fikir 
ve sound'lar oluşturmayaihtiyacımız vardı. Ayrıca 
ben Mo-Wax'taki işlerle uğraşıyordum; bunların 
hepsi zaman-alıyor. 

Bir yandan kendi projeleriniz bir yandan sizin de 
anlatlığınız gıbı kendi plak şirketiniz Mo-Wax... 
Şirket bazi South-albümlerini de piyasaya sürdü. 
Görünüşe göre Mo- Wax Kendine farklı bir yol seçi: 
yor. DEA gibi sizin de farklı bir kulvarda çalışma 

fikrimiz varmı? 
South'un “son albümünü prodüktörlüğünü 
yaptım. Aslında kendi albümlemle uğraşmayı 
tercih ediyorum. Şu sıralar birçok farklı işle 
tuğraşıyorun. Mo Wax ise şti anehıçbir yenr iş yapmıyor. DPlik yapıyorum, Sayrıca 
stüdyoda bir kaç küçük işoldur Örneğien 
son-undergioümd DJ mocalbümmt olar Globalsdergronnd'u yaptım. Se 
Aymı zamanda Souibtâm Joel Gadbury de 
Nepef Never Land'de sizinle birlikte çalıştı. 
BN İE. projelerinde kimlerle çalışacağı 
niğd hangi kriterlere göre kdrâr veriyorsümüz” 
Dostluk ve saygi. ER ğ 
Eğerki işin içinde söle varsa şw and 
kadar UN.K.L.E.'da birlikte Çalışmayı teklif ef 
ığınız fakat sizi'Dei Yarin kimse olmadı?” 

Yo hayır. z 

Shynolğ e Ke size “stüdent films 
anda try-bardleiferımi yolladığı zâamaş bü birlik 
teliğin Eye Förün Eye klibine kadar gidebileceği: 
ni tahmin eder miydiniz? 

““Hüâyır'ama insan ümüt ediyor. Bu gerçekten ol 
dukça ağlata vesiyi bir ilişkinin esed Bellebir 
süre birlikte çaliŞip ercdeyse aym dueueclere rim 


& KSEX 96.2 


www.radioeksen.com 


RADYO EKSEN EN İYİ 10 
1- MORRISSEY...... IRISH BLOOD, ENGLISH HEART 


2-L.FLYNN & JACK WHITE.... PORTLAND OREGON 
3-CHUMBAWAMBA.................... ON EBAY 
4-VELVETREVOLVER.................... SLITHER 


5 - GRAHAM COXON .... BITTERSWEET BUNDLE OF... 
6 - BECK... EVERYBODY'S GOTTA LEARN SOMETIME 


7 ABERFELDYE e ken. LOVE IS AN ARROW 
8 PATMSMİNHE a eee JUBİLEE 
9-RONSEXSMITK........... NOT ABOUT TO LOSE 
10- THEY MIGHTBEGLİANTS....... AU CONTRAJRE 


ROCK TARİHİNDE BU AY 


29 yıl önce- The Rolling Stones, gitarist Ron 
Wood'la birlikte ilk turnesine başladı. (1 Haziran) 
37 yıl önce- David Bowie ilk albümünü yayınladı 
(6 Haziran) 

20 yıl önce- Bruce Springsteen Born In The USA 
albümünü yayınladı. (4 Haziran) 

33 yıl önce- Londra'da ilk Hard Rock Cafe açıldı. 
(14 Haziran) 

62 yıl önce- Bir dinleyicisi Motley Crue'ya grubun 
konserindeki yüksek sesten dolayı yaşadığı duyma 
kaybını öne sürerek dava açtı. (18 Haziran) 


AYIN SÖZÜ 


Lydia Lunch 
1997 
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RADIO N101 


TÜM ZAMANLARIN EN İYİLERİ 
FREKANSINDA 


İSTANBUL'DA 


Ayça Şen Başkan 

Hafta içi her sabah 07.00 - 10.00 
arasında Ayça Şen BâŞkan, Radio 
N101'de. Sabah 07.00'den itibaren 
mikrofunun başına geçen Ayça Şen 
Başkan uyanmak istemeyenler için 
“Onları çok iyi anlıyorum ve iksirini 
buldum” diyor. İşinize doğru yol 
aldığınız saatlerde trafiği çekilir kılmak 
Ayça ile mümkün. Telefon şakaları ile 
“afyonunuzun patlamasını” sağlarken, 
anlattığı hikayeler, Sebastian Carlos ve 
harika şarkılarla sizi bomba gibi bir 
güne hazırlıyor. ISOT 9001 belgeli 
program, tüm zamanların en iyileri ile 
her sabah Radio N101'de. 


www.radioN101.com 


Tüm zamanların en iyilerini dinleyebileceğiniz 
Radio N10/'in internet sitesine www.radioN101.com adresinden ulaşabilirsiniz. Sitete yayın akışı ve erişim bilgilerinin yanı sıra müzik 
dünyasından haberlere de ulaşabiliriniz. Albüm 
tanıtımları ve sanatçı biyografileri de radioN101.com'un içeriği arasında. 


Tüm Zamanların En İyileri 
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EN İYİ 5 


1. This Love 

2.1 Don't Want You Baek 
3. Hey Mama 

4. Stolen Car 

5. Nina Sky 


LİSTE-SİZ 


Radio N101 dinleyicilerinin hergün saat 
19.00'a kadar ilettikleri “istek parçalar' her akşam Liste-Siz programında arka arkaya çalınıyor. Program, hafta içi her gün saat 21.00 ile 
22.00 arasında yayında. 

Çalınmasını istediğiniz parçaları iletmek üzere 
Liste-Siz'e istek©radioN101.com adresinden 
ya da 0212 335 0044 numaralı telefondan 
ulaşabilirsiniz. 


BLACK EYED PEAS 
STING 
MOVE YA BODY 


www.ntvmsnbc.com 
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NEW ROSE HOTEL 
Yönetmen: Abel Ferrara 


25 Haziran, Saat 22.00 


New Rose Hotel 


(Sandii genç ve güzel bir fahişedir. X ile birlikte olduğu gecenin sabahında, onu bir gece önce barda 
gören Fox da eve gelir. Fox, planladıkları ve sonunda büyük para olan bir işte Sandii'yi de kullanmak 
istemektedir.) 

FOX: Selam. 

X: Fox, Sandii; Sandii, Fox. 

FOX: Dövmen varmış öyle mi? 

SANDI: Evet göbeğimde. 

FOX: Ucuz ayakkabılara yakışır. 

X: Hey sen ne yapıyorsun? 

SANDIIL: Tamam sorun değil. 

X: Ona aldırma. 

FOX: Hâlâ işin içinde olduğumu ne biliyorsun? Üzerindekiler Çin malı öyle değil mi? Japon mallarının 
taklidi. Güzel, ama aksesuvarlar uymamış. Detaylara dikkat edilmeli. Bu, bizim işte çok önemlidir. Bu 
yüzden çok iyi para kazanırız. Çok para kazanma 
konusunnda ne düşünüyorsun? 

(Bu sırada Sandü ayağa kalkmış gitmeye hazırdır.) 
SANDI: Çok para mı? Nasıl yani? 

FOX: Mesela milyon dolar. 

X: Kafanın içinden neler geçiyor? 

(Fox, X'e döner.) 

FOX: Adamın çok fazla sertleştiğini söylüyordun. 
Biz de onu yağlayacağız. 

X: Bir an önce sadede gel. 

FOX: Çok şık. Çok basir. Çok zekice. Başarısız olmak imkansız. baştan çıkartıcı Sandii onu ayartır, 
aklını başından alır ve yumurta kafalı bilim adamı 
karısını terk ederek kalan günlerini en çok sevdiği 
iki şeyi yaparak geçirir. Araştırma ve seks. 

X: Sandii, bu basit ve şık iş için ne düşünüyorsun? 
SANDII: Ne mi düşünüyorum? 

X: Bana yanıt vermedin. 

SANDII: Hiç anlamıyorum. 
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Oyuncular: Christopher Walken, Willem Dafeo, Asia Argento, Yoshitaka Amano. 
Yapım Yılı: 1998 Süresi: 82 Dakika 


FOX: Ben izah edeyim. Bizim deli olduğumuzu düşünüyor; ama birkaç yüz dolar kazanan biri olarak 
karşısına da her gün bir milyon dolar teklif eden birileri çıkmıyor. 

(Sandii tepki gösterince Fox yumuşar ve koltuğu 
göstererek, onu oturmaya davet eder.) 

FOX: Lütfen yanlış anlama. 

(Kısa bir süre sonra Sandü ikna olmuş, işi kabul eimiştir. Birlikte Hiroshi'ye ait viedo görüntüleri izlerler. Fox, Sandii'ye onun hakkında bilgi vermektedir. 
Ne yaptığı, nasıl biri olduğu, nerede çalıştığı, zayıf 
noktaları konuşulur. Teknik açıklamalardan sonra, 
Fox, Sandi'nin üzerine düşen en önemli göreve dair 
konuşmaya başlar.) 

FOX: Eski bir söz vardır. Kadındaki orman, savaş 
kaybettirebilir. Yapman gereken tek şey onun egosunu beslemek ve açlığını gidermek. Eğer zekanı, 
hislerini bu noktaya çıkarabilirsen, uçta olduğunu 
hissedersin. 

SANDIL: Uç mu? Uç ne demek? 

(Fox bir an nasıl anlatacağını bilemez, sonra ansızın 
büyük bir heyecan, el kol hareketeri ve yüksek sesle 
konuşmaya başlar.) 

FOX: Cesaret demek. Sınırın ötesine geçmek demek. 
Eski zamanlarda köpeklerin çektiği kızaklarla Kuzey Kutbu'na giden adamlar vardı. Bugün aynı cesaret, en çılgın bilim adamlarının kafalarının içinde 
hâlâ var. Yunanlılar der ki: Erdem, hedefi bulmaktür. Üç, erdemdir. 

SANDIL: Ya bana inanmazsa? 

FOX: Sen inanırsan o da inanır. Beyninde ona aşık 
olmalısın. Onu da inandırmalısın. Bir erkeği nasıl 
aşık edeceğini biliyor musun? Hadi onu inandır. Hadi gel. Bu sadece bir gösteri. 

(Ufak gösteri sonrasında Sandii sınıfı geçmiştir. ) 
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1 Haziran 
salı 


RUGRATS 


18:30 - SPONGEBOB 


SEİNFELD... 
ÖDÜLLÜ BÖLÜMLER 


ACCORDING TO JIM 


COUPLING UK 


THE X-FİLES 


01:00 - SEİNFELD. 

(01:30 - ACCORDING TO JİM 
02:00 - COUPLING UK. 
(0300 - JACK & SARAH 
0500 - ER 

(0600 - ACCORDING TO JİM 
(06:30 - SEİNFELD 


2 Haziran 
çarşamba 


RUGRATS 


ŞEİNFELD... 
ÖDÜLLÜ BÖLÜMLER 


FRASİER 


(FİNAL BÖLÜMÜ) 


AY... 
(FİNAL BÖLÜMÜ) 


THE X-HLES 


Programları ay boyunca takip edebilmek için, Yayın Akışı'nı dergiden kopartıp, 


PROGRAMDAKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLERİ www.cnbce.com adresinden öğ 


4 Haziran 
cuma 


3 Haziran 
perşembe 


RUGRATS 


18:30 - MYLUFEASA 
TEENAGE ROBOT 


RUGRATS 


18:30 -AS TOLD BY 
GİNGER 


ŞENFED.... ŞENFELD... 
ÖDÜLLÜ BÖLÜMLER ÖDÜLLÜ BÖLÜMLER 


SCRUBS WATCHING ELLİE 


THE GUARDIAN 


THE X-FHLES THE XHLES 


01:00 - SELNFELD 
01:30 - WATCHING ELLE 


5 Haziran 
cumartesi 


- THE SIMPSONS 
THE MUPPET SHOW 
ENDİ 
58:30 - VİKİNGLER 
00 - TWEETY 
- SNOOPY 
 RUGRATS 
1600 - AS TOLD BY 
GİNGER 
11:30 - AAHHHI REAL 
MONSTERS 
1200 - CATDOG 
1230 - SPONGEBOB 
SOUAREPANIS 


SELNFELD 


18:30 - THE 


THE SIMPSONS 


RED KİT 
BALLAD OF 
THE DALTONS 


00:30 - SOUTH PARK 


7 Haziran 
pazartesi 


6 Haziran 


- THE SIMPSONS 
- E MUPPET SHOW 


08:00 - TWEETY 
0230- SNOOPY 
10:00 - RUGRATS 
2X1 GÖSTERİM 
1100 -WILD 
THORNBERRY'S 
1130 -MYLUFEAS 
A TEENAGE ROBOT 
1200 - CATDOG 
12:30 - SPONGEBOB 
SOUAREPANTS 


SEİNFELD RUGRATS 


18:30 - THE 18:30 - CATDOG 


THE SIMPSONS 


THE KING OF DUEENS 


BUFFY THE ŞENFELD... 
VAMPİRE SLAYER ÖDÜLLÜ BÖLÜMLER 


MALCOLM IN THE 
MIDDLE 


BOSTON PUBLİC 


THE ŞIMPSONS 00:30 - THE X-FİLES 


2X1 ÖZEL GÖSTERİM 


0130 - SEİNFELD 
02:00 - MALCOLM IN THE 
MİDDLE 


0230 - BOSTON PUBUC 
(0331 - 588 RUE PARADIS 


(0530 -ER 
(0630 - SEİNFELD 


AV 


e 
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8 Haziran 9 Haziran 10 Haziran 11 Haziran 12 Haziran 13 Haziran 14 Haziran 15 Haziran 16 Haziran 
salı çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar pazartesi salı çarşamba 


07:00 - THE SIMPSONS, 
07:30 - THE MUPPET SHOW. 
0800 - HEJDİ 
(0830 - VİKİNGLER 

(09:00 - TWEETY 


(07:00 - THE SIMPSONS, 
0730- HE MÜPPET. SHOW 


(0830 - VİKİNGLER 
- TWEETY 


- TEE (000 

0830 - SNOPY, 0830 - SNOÜPY, 
1000 - RUGRATS 07:00 - RUGRATS 
2X TGÖSTERİM 2X 1GÖSTERİM 
11:00 ASTOLD BY 1100 -W1D. 
GİNGER THORNBERAY'S, 
1120- AAHAHİ REAL 1130- MY LIFE AS 
MON: A TEENAGE ROBOT 
1200 - CATDOS 1200- CATDOS 
1230 - SPONGEBOB 1230 - SPONGEBOB 
SOUAREPANTS SOLAREPANIS 


r 


RUGRATS 


RUGRATS 


RUGRATS 


18:30 - AHH! REAL 18:30 - MY UFEASA 18:30 - THE 
MONSTERS TEENAGE ROBOT MUPPET SHOW. 18:30 -THE 


THE SIMPSONS THE SİMPSONS. 
THE KING OF GUEENS | THE KING OF OUEENS 


ŞENFED... BUFPY THE 
ÖDÜLLÜ BÖLÜMLER VAMPIRE SLAYER 


RUGRATS 
18:30 - AS TOLD BY 
GİNGER 


SEİNFELD SEİNFELD RUGRATS RUGRATS RUGRATS 


18:30 - SPONGEBOB 18:30 - AHH! REAL 
MONSTERS 


1830 - SPONGEBOB 18:30 - CATDOG 


19:30 | 1 


ŞEİNFELD... ŞELNFELD... ŞEINFELD... 
ÖDÜLLÜ BÖLÜMLER | ÖDÜLLÜ BÖLÜMLER ÖDÜLLÜ BÖLÜMLER 


20:00 


FRASIER SCRUBS WATCHING ELLİE THE WINTER PEOPLE ACCORDING TO JIM FRASIER 


ACCORDING TO JIM me” INTRE 


STUNT 
AWARDS 


THE GUARDIAN ANGEL BOSTON PUBLUC COUPLING UK STUNT 


AWARDS 


COUPLING UK 


21:00 | 20:30 


22:00 


THEX-FLES THE ŞIMPSONS 00:30 - THE X-FILES THE X-FLES THE X-FILES 
SEZON FINALI 2X1 ÖZEL GÖSTERİM 


24:00 


06:00 - 01:00 


İ RUGRATS 


17 Haziran 
perşembe 


16 Haziran 
çarşamba 


RUGRATS 


18:30 - MYLIFEASA 
TEENAGE ROBOT 


1830 - AHH! REAL 
| MONSTERS 


ŞELNFELD 


Se — SENFELD... 
DÜLLÜ BÖLÜMLER ÖDÜLLÜ BÖLÜMLER 


SCRUBS 


THEX-FLES 


18 Haziran 
cuma 


RUGRATS 
18:30 - AS TOLD BY 
GİNGER 


ŞEINFELD.. 
ÖDÜLLÜ BÖLÜMLER 
WATCHING ELLE 


SEZON FINALI 


THE GUARDIAN 


00:20 -THE X-FİLES 


19 Haziran 
cumartesi 


0700 - TRE SİMPSONS 
0730 - MUPPET SHOW 
08:00 - HEİDİ 

08:30 - VİKİNGLER 
(08:00 - TWEETY 

030 - SNOOPY 

10:00 - RUGRATS 

2X1 GÖSTERİM 

11:00 - ASTOLD BY 
GİNGER 

1130 - AAHHH! REAL 
MONSTERS 

1200 - CATDOG 

1230 - SPONGEBOB 
SOUAREPANTS 


SELNFELD 
18:30 -THE 


THE SIMPSONS 


THE KING OF GUEENS 


THUNDERBOLT AND 
LUGHTFOOT 


Programları ay boy 


takip edebilmek için, Yayın Akışı'nı dergiden kopartıp, saklaya! 


iniz. 


PROGRAMDAKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLERİ www.cnbce.com adresinden öğrenebilirsiniz. 


21 Haziran 
pazartesi 


20 Haziran 
pazar 


0700 - THE SIMPSONS 
(07:30 - THE MUPPET SHOW 
(08:00 - HENDİ 

0830 - VİKİNGLER 

(09:00 - TWEETY 


0930 SNOOPY, 


10:00 - RUGRATS 
2X16ÜSTERİM 


1130-MYUFE AS 
A TEENAGE ROBOT 
1200 - CATDOG 
1230 - SPONGEBOB 
SOUAREPANTS 


SELNFELD 


18:30 -THE 


RUGRATS 
18:30 -CATDOG 


THE SIMPSONS 
(SEZON FİNALİ) 


THE KING OF GUEENS MALCOLM IN THE 


MİDDLE 


BUFPY THE 
VAMPIRE SLAYER GOUELİNEUN 


21:30 - BOSTON 
PUBLIC 


THE SIMPSONS 


22 Haziran 
salı 


RUGRATS 
18:30 - SPONGEBOB 


MALCOLM IN THE 
MIDDLE 


COUPLING UK 


SCRUBS 


(2X1 ÖZEL GÖSTERİM) 


00:20 - BOOMTOWN 


23 Haziran 
çarşamba 


RUGRATS 


1:30 - AHH! REAL 
MONSTERS 


MALCOLM IN THE 
MIDOLE 


v2 


CNEC-Ee aylık yayın akışı 


www.cnbce.com 


28 Haziran 29 Haziran 30 Haziran 
pazartesi salı çarşamba 


24 Haziran 25 Haziran 26 Haziran 27 Haziran 
perşembe cuma cumartesi pazar 


:00 - THE SIMPSONS 
07:30 - THE MÜPPET SHOW 
- KEVDİ 
- VİKİNGLER 

TWEETY 


:00 - THE SİMPSONS 


00 
3 


07 


- SNOOPY 


1000 
2X 1 GÖSTERİM 


1:00 - AS TOLD BY 11:00 - WiLD 
THORNBERAY'S 
1130 - MYUFEAS 
©X— MONSTERS ATEENAGE ROBOT 
© 1200 - CATDOG 1200 - CATDOG 
Tİ 1230 - SPONGEBOB 1230 - SPONGEBOB 
poli SOUAREPANIS SOUAREPANIS 


00 


30 - 13 


17 


RUGRATS 


RUGRATS RUGRATS 


RUGRATS 


18:30 - AS TOLD BY. 
GİNGER 


00 


FRASER 


RUGRATS 


18:30 - MY LIFI 
KRRANE 18:30 - THE 18:30 - SPONGEBOB 18:30 - AHH! REAL 
MUPPET SHOW MONSTERS 


FRASİER FRASİER THE SIMPSONS THE SIMPSONS FRASİER 


ACCORDING T0 JIM 


18:30 -THE 


18 


18:30 -CATDOG 


19:00 


ACCORDING TO JIM ACCORDING TO JIM 


COUPLING UK COUPLING UK COUPLING UK 


SOUTH PARK BOOMTOWN BOOMTOWN 0030 - BOOMTOWN 


(01:30 - COUPLING UK 


THE KING OF GUEENS 


MALCOLM IN THE 
MIDDLE 


MALCOLM IN THE THE KING OF OUEENS 


MİDDLE 


19:30 


20:00 


COUPLING UK COUPLING UK BUFEYTKE 


VAMPİRE SLAYER 


THE MODERNS 


SCRUBS 


BOSTON PUBLİC l " 
(2X1 ÖZEL GÖSTERİM) 


WİTHOUT A TRACE 


00:30 - THE KING 


BOOMTOWN BOOMTOWN 
OF OUEENS 


01:00 - COUPLING UK. 


2 5 01-00 - COUPUNG UK 
1130 RE MÜEPET SHOW | 0 KM HARA LE GEREN giaD: HE MEET SOM. 1 oran TAE MieeEr il 02:00 - THE MUPPET SHOW 
> WTHOUT A TRACE - BOSTON, - SORUL 
DT 0800 NEW ROSE HOTEL | za TEME 0300 - WATTING FOR Gin Bi ireüme 
EYE LAN 0500 - BOOMTOYN MALGOLM IN THE MİDDLE 
MALCOLMIN THEMIDDLE | | 0830: FRASIER 
0830 FRASİER 


de Adı 


ği > 
 — gi? 
A 


Probabiy the best beer in the world. (Grisberg 


